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EDİTÖR" 
NOTU # 


İyi ki Doğdun Usta! 


Yılların emeği... Yarım asırdan fazlası, bu ülkenin yaşayan görsel hafızası Ara Güler... 
Ustamız yaşarken kıymeti bilinen ender sanatçılardan biri. Bu yüzden fotoğraf sanatının, diğer sanat dallarına göre büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Tabi ki Doğuş Grubu'nun emeği de büyük saygı hakediyor. Bu ülkenin yaşayan hafızası Ara Güler'in sanatına sahip çıkmakla, bizlere ve gelecek kuşaklara büyük öncülük ettiler. 
Fotoğrafa gönül vermiş biri olarak, huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek isterim. 


16 Ağustos Usta'nın doğum günüydü. Bu yıl bu güzel günü çok daha anlamlı kılan bir 
gelişme oldu. Doğuş Grubu'nun yatırımıyla, bomontiada'da Ara Güler Müzesi açıldı. 
Bu hem Hocamız için güzel bir armağan hem de biz fotoğrafçılar için iyi bir gelişme... 
Biz de Hoca'nın doğum gününü GezginFoto Ailesi olarak kutlamak istedik ve değerli fotoğraflarından birini kapağımıza taşıdık. Bu bizim için de tarihi ve manevi bir anlam taşıyor. Bu vesileyle Usta'ya “İyi ki doğdun” diyoruz. 


Bu sayımız yine içerik olarak ilgilisi için oldukça doyurucu. Elinizde, fotoğraf tekniklerinden ürün incelemelerine, röportajlardan gezi yazılarına, fotoğraf yorumlarından fotoğraf anlatımlarına kadar pek çok konuda ilginizi çekecek bir “80 sayfa” var. 
Keyifle okuyun. Ve sonbaharda bol bol fotoğraf çekin. 


Işığınız bol olsun. 


Sevgiler, 


Adem Meleke adem(dmeleke.com 


ONLİNE y 


Yarışmaya başvurular sadece online olarak yapılabilecektir. 
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HABERLER 


Ultra Hafif Fotoğraf Makinesi: Fujifilm XF10 


Fotoğraf kültürünün gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fuji- 


film, 280 gram ağırlığın- 


da ultra hafif bir fotoğraf makinesi geliştirdi. 


Tüm dünyada büyük ilgi gören X serisi fotoğraf makinelerinin yeni üyesi XF10, 28mm F2.8 objektife sahip. “DigitalTeleconverter” işleviyle, 35mm formatta 35mm ve 50mm eşdeğer odak uzaklıklarında çekim gerçekleştirebiliyor. Fuji- 


film'in tescilli renk reprodüksiyon teknolojisi ile birleştinlei 24, önenapikeci APS- C ebatlı sensörü ise standart bir akıllı telefonun 


sensöründen 14 kat daha büyük. 


Kolay taşınmasından dolayı seyahatler başta olmak üzere her türlü alanda rahatlıkla kullanılabilen Fufjifilm XF10, basit manuel işlemleri olağanüstü fotoğraf kalitesi ve çeşitli çekim seçenekleri ile birleştiriyor. Fujifılm'in “fılm benzetimi” ve “gelişmiş filtre modları” yaratıcılığın ortaya çıkmasına imkan veriyor. Fujifilm'e özgü 11 adet film benzetim moduyla ve “Rich&Fine” ile “Monochrome 


İNIRİ” adlı yeni gelişmiş filtreler dahil 19 adet filtreyle keyifli fotoğraflar üretilebiliyor. 


Hem “4K” hem de “Yüksek Hızlı” video çekim özellikleriyle çekim kalitesini üst seviyeye çıkaran Fufjifilm XF10, NP-95 Li-ion bataryasıyla aralıksız 330 kare fotoğraf çekebiliyor. Türkiye'de Amerika ile aynı fiyata ve 3 sene garantili olarak satışa sunulacak XF10 modelini Eylül ayı itibariyle 2.499 TL fiyat etiketiyle www.fujifilmshop.com ve Fujifilm Shop'lardan temin edebilirsiniz. 


Fotoğraf çeker çekmez anında baskısını alarak saklamayı kim istemez? 
Canon'un ufak ama bir o kadar da yetenekli fotoğraf baskı makinesi 


tam da bunun için ta- 


sarlandı. 


Cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için harika bir alternatif. Sadece 
160 gram ağırlığındaki Canon Zoemini 
ZINK" (sıfır mürekkep) teknolojisine sahip. 118mm x 82mm x 19mm boyutlarında olan cep telefonu kompaktlığındaki Zoemini; Bluetooth aracılığıyla 


Canon Mini Print uygulamasına bağlanarak saniyeler içinde fotoğraf ve sosyal medya enstantanelerinin baskısını alabiliyor. 
Retro selfie'lerden komik hayvan yüzü filtrelerine 10'dan fazla özgün kolaj şablona sahip uygulama sayesinde baskıları özelleştirme imkanı sunan Zoemini, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya profilleri için de göz alıcı kareler sunuyor. 
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22-23 Eylül 2018 


(Sirkeci - Eyüp - Tünel - Taksim) 


www.photomarathonistanbul.com 


DJI Mavic 2 İçin 2 Farklı Model 


DJI, Mavic Pro'nun gerçek anlamda takipçisi olan Mavic 2'yi duyurdu. Mavic 2'nin iki farklı versiyonu mevcut: Mavic 2 Pro ve Mavic 2 Zoom. 


Mavic 2 Pro'da Hasselblad tasarımı bir kamera ve büyük bir görüntü sensörü bulunuyor. Mavic 2 Zoom ise 2x optik zum özelliğine sahip. Yurt dışında satışa sunulan Mavic 2 Pro'nun fiyatı 1449 dolardan başlarken, Zoom da 1249 dolarlık başlangıç fiyatıyla satılıyor. 


Her iki drone da saniyede 100 megabit ile AK video çekimi yapıyor. 8 GB'lık dahili depolama alanı microSD kartlarla daha da artırılabiliyor. Drone'ların saatte 71 kilometrelik maksimum hızı bulunuyor ve havada 31 dakikaya kadar kalabiliyor. Her iki modelde de her yönde engel algılaması yapan 10 adet sensör bulunuyor. Aynı zamanda DJl'nin OcuSync 2.0 adını taşıyan yeni bir görüntü iletim sistemi mevcut. Bu sayede yaklaşık 8 kilometreye varan uzaklıktaki bir telefon aracılığıyla 1080p canlı yayın yapılabiliyor. 


Evde Görüntü Kalitesine Önem Verenlere: Sony AF9 OLED 4K HDR TV 


Sony'nin en son teknoloji ürünü MASTER Serisi AF9 OLED IV, sinema salonlarındaki görüntüyü evlere taşıyor ve prodüksiyon stüdyolarında kullanılan profesyonel bir 


görüntü kalitesi sunuyor. 


Sony, yeni nesil X1"“ Ultimate Görüntü İşlemcisi olmak üzere çok sayıda teknoloji ve çözümden yararlanan yeni televizyon serisini satışa sundu. Yeni AF9 OLED TV, Sony'nin sadece en yüksek görüntü kalitesine sahip TV modelleri için kullandığı MASTER Series yelpazesi içinde yer alıyor. 


Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate, istisnai doğruluk ve detay için Sony'nin yeni nesne tabanlı “Super Resolution” özelliği ile görüntüdeki nesnelerin her birini akıllı bir şekilde tespit ve analiz edebiliyor. Aynı zamanda, dikkat çekici ölçüde güncellenen nesne tabanlı HDR remaster da artık her nesnenin daha iyi derinlik, hassas doku ve bütün olarak daha gerçekçi görüntü için yeniden düzenlenmesine imkan veriyor. 


Amiral gemisi AF9 TV'de, Sony'nin OLED için orijinal panel denetleyicisi Pixel Contrast Booster ile donatıldı. Renklerin yeniden yaratım alanını yüksek parlaklık ile genişleterek dinamik aralığı maksimize ediyor. Görüntüler, ekstra detay ve doku ile geliştiriyor. 


AF9 OLED TV, yeni Acoustic Surface Audiot" teknolojisi sayesinde, en üst düzey ses kalitesi sunuyor. 


Hayatın güzellikleri yalnızca fotoğraflarda kalmasın diye... 


' . i daTi ir > in 1 ” vaa. : .. i . i— .. Pi yaz : g a SÖ ler (e va da akut I e oir. Istediği karlar istediğin silrevle destek JYvd UNU yda Ud ed C zl, İSLCURI Kad İSLUU Ii e destek Ol. 
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ARAMA KURTARMAC 


YARIŞMALAR 


TFSF ONAYLI 
FOTOĞRAF YARIŞMALARI 


— ii " TFSF Kupası 2018" 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Küpası 


TFSF Ulusal Fotoğraf Yarışması 2018 ye 


TFSF KUPASI 2018 ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 
Son Katılım Tarihi: 27 Ekim 2018 


Kategoriler Dijital 


Başlama Tarihi 21 Haziran 2108 


Seçici Kurul Toplanması 02 Kasım 2018 


Ödüller/Sergileme: 

Takım 1.lik ödülü : TFSF Birincilik Kupası * TFSF yayın seti 

Takım 2.lik ödülü : TFSF İkincilik Kupası * TFSF yayın seti 

Takım 3.lük ödülü : TFSF Üçüncülük Kupası * TFSF yayın seti 

Takım Mansiyon (3 adet) o: TFSF Mansiyon t TFSF yayın seti 

Katılımcı 1.lik Ödülü : TFSF Altın Madalya * TFSF yayın seti 

Katılımcı 2.lik Ödülü : TFSF Gümüş Madalya * TFSF yayın seti 

Katılımcı 3.lük Ödülü : TFSF Bronz Madalya * TFSF yayın seti Yarışma şartnamesi için 


Katılımcı Mansiyon (3 adet) : TFSF Mansiyon * TFSF yayın seti lütfen karekodu okulun. 


ÖDÜLLER si iniz 
7. ULUSAL 
5.0004 3.000t 2.000t YARIŞM 


500t 150 * 5/8 


SEÇİCİ KURUL 


ÇağınGöz 


“GÖZ ALABİLDİĞİNE SOKAĞIN RENGİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 
Son Katılım Tarihi: 22 Eylül 2018 


Kategoriler Dijital 


Başlama Tarihi 14 Şubat 2018 


Seçici Kurul Toplanması 30 Eylül 2018 


Son Katılım 16 Kasım 2018 


>ilgi e 
Tör. 


11 | gezginfoto.com.tr 


Yarışma şartnamesi için lütfen karekodu okutun. 


Ödüller/Sergileme: 

1.lik ödülü: 5.000 TL 

2.lik ödülü: 3.000 TL 

3.lük ödülü: 2.000 TL 

Mansiyon (3 eser) 500 TL 
Sergileme (en fazla 40 eser) 150 TL 


Yarışma şartnamesi için lütfen karekodu okutun. 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 


Son Katılım Tarihi: 16 Kasım 2018 


Kategoriler Digital 


Başlama Tarihi 02 Temmuz 2018 


Seçici Kurul Toplanması 23 Kasım 2018 


Ödüller/Sergileme: 

Birincilik : FIAP Altın Madalya*20.000 TL İkincilik : HAP Gümüş Madalya*15.000 TL Üçüncülük : FIAP Bronz Madalyat10.000 TL 


FIAP Mansiyon (10 adet) (o :2.500TL 


TCMB Özel Ödülü (Türkiye'de çekilen bir fotoğrafa verilecektir.) 2.500 TL 


FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül * sergileme) alan fotoğrafçıya verilecektir.) 


Sergileme (En fazla 60 adet): 500 TL 


Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler'in Doğuş Grubu ile hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi, kapılarını Ara Güler'in doğum günü olan 16 Ağustos'ta bomontiada İstanbul'da ziyaretçilere açtı. Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan ve Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk “fotoğraf sanatçısı müzesi” olma özelliğini taşıyan Ara Güler Müzesi'nde, sanatçının arşivinden fotoğraf, hikaye, video ve maket kitaplardan oluşan bir seçki, “Tslık Çalan Adam” başlığı altında ilk kez sergileniyor. 
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Islık Çalan Adım 


Girişin ücretsiz olduğu, söyleşiler, film gösterimleri, paneller gibi etkinliklerin de planlanacağı müzenin ilk sergisi Islık Çalan Adam. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden (AGAVAM) derlenen sergi, tarihsel bağlamı ışığında biyografik öğeleri takip etmesiyle birlikte, Ara Güler'in 


görsel hikayeciliğini farklı alanlardaki üretimleri üzerinden yeniden okumaya da davet ediyor. Sergi aynı zamanda, 20'inci yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve Türkiye coğrafyasından fotoğraflarıyla uluslararası medyada görünürlük kazanan sanatçının İstanbul kent tarihine, 


bu coğrafyaya ait bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşarak; üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olarak Ara Güler'in dünyasını bir arada okumak gerektiğinin önemini vurguluyor. 


RÖ PORTAJ | Audun Rikardsen 


Vahşi Doğa Fotoğrafçısı Audun Rikardsen Çarpıcı Fotoğraflarının Hikayesini Anlattı 


Güneşin biç doğmadığı kutup gecelerinde, fırtınalı ve buz gibi Norveç Denizi'nde sıcaklık tam 4 “C. Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 km ötesinde yer alan Tromso şebri pek çok kişinin benüz adım atmaya yeltenmediği yerlerin bile daha kuzeyinde. Bu gerçeklere rağmen, daha önce hiç görülmemiş Kuzey Kutbu'nun vahşi yaşamını fotoğraflamanın peşine düşen vahşi doğa fotoğrafçısı Audun Rikardsen, kar, sulu sepken, dolu yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarında 


günlerini, haftalarını ve aylarını geçiriyor. 


Fotoğraflar: Audun Rikardsen 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Rikardsen, Norveç'in kuzeyindeki “Kuzey Kutbuna Geçiş Yolu” olarak da bilinen Steigen adlı küçük bir balıkçı kasabasından geliyor. Şu an Tromsg Üniversitesi'nde Biyoloji alanında araştırmacı olarak çalışan fotoğrafçı ve bilim insanı, aynı zamanda deniz altı ve üzerindeki vahşi yaşama duyduğu ilgisini yaratıcılık ve teknik zekası ile bir araya getirerek dünya çapında merak uyandıran çarpıcı fotoğraflar çekiyor. Rikardsen'e göre doğal yaşamı anlama ve saygı duymaya onu sevk eden, balina avcılığı yapan bir aileden gelmesi. 


Rikardsen, kartalların yuvalarında fotoğrafını çekmek için bir seferinde aylarca dağların kovuklarında makine bıraktığını, balinaların flörtleşmelerini fotoğraflamak için ise makinesini sulara daldırdığı aktarıyor. Bu söyleşide Kuzey Kutbu'nda çalışmanın zorluklarını, kullandığı araçları ve yöntemleri, kısaca başarısının sırrını bizimle paylaşıyor. 


Kar firtınasında çekilmiş bu mors fotoğrafı, Canon EF 100-4001 f74.5-5.6L ISI USM lensin takılı olduğu bir Canon EOS-ID X Mark LI fotoğraf makinesi ile çekildi. 


Fotoğrafçılık bilimsel çalışmalarınızda size nasıl yardımcı oluyor? 


Bilimsel sonuçlarımı bir fotoğraf aracılığıyla gösterdiğimde çok daha büyük bir etki yarattığımı fark ettim. Çoğu durumda fotoğraf makinemi bilimsel bir araç olarak kullandım. Örneğin, balinaların yaşadığı göç ile ilgili bilgi elde etmek için balinaların parmak izi niteliğindeki kuyruğunun karesini yakaladım. Böylece, elimdeki fotoğrafları, dünyanın diğer yerlerinde çekilmiş fotoğrafların bulunduğu veri tabanındaki görsellerle karşılaştırıp, balina göçleri ile ilgili bilgiye ulaştık. 


Peki, bilim insanı olmanız fotoğrafçılığınızı nasıl destekliyor? 


Bilim insanı hedefine odaklanır. Plan yapar ve sonuca ulaşmaya çabalar. Fotoğrafçılığın çalışma prensibi de aynı. Bilim insanı olarak yatırım yapılmaya değer iyi bir fikriniz olmalı. Aynı şekilde bir fotoğrafçı olarak da yine farklı bir yönünü gösterebileceğiniz parlak bir fikre sahip olmalısınız. Bir proje için bir fikriniz varsa bunu bir bilim insanı gibi planlarsınız. 


Çalışmalarınızda hayvanları özgün bir perspektiften gösteriyorsunuz. Karelerinizde yakalamak istediğiniz nedir? 


Fotoğraflarımda doğada nadiren görebildiğimiz anları göstermek istiyorum. Birçok insanın normalden oldukça farklı, yanıltıcı gösteren fotoğraflardan yakındığını biliyorum. Benim göstermek istediğim tam da bu, yani o hayvanın o durumda olduğu o an. Fotoğraflarımda hayvanın doğal yaşam alanını ve yakın mesafeden onun ne yaptığını göstermeyi, sanki siz de orada o hay- 


15 | gezginfoto.com.tr 


vanla birlikte oturuyormuşsunuz hissini yaratmayı seviyorum. 


Fotoğraflarınızın kompozisyonu o kadar mükemmel ki insan bazen kurgu olmadıklarına inanmakta zorlanıyor. 


Bana göre fotoğrafçılıkta önemli olan, çekilen fotoğrafın herhangi bir ayar veya ekleme olmadan tek bir çekim olarak kendini anlatması. Tamamen doğal olmasını istiyorum. Fotoğrafları bir bilim insanı olarak planlarım. Genelde bir fikrim olur, bunu not ederim ve aklımdaki fotoğrafı elde etmek için beni hedefime ulaştıracak yöntemler üzerine düşünmeye başlarım. Yanılırsam yine denerim. Belki haftalar veya yıllar sonra aradığınızın ne olduğunu bulduğunuz o ana ulaşma tutkusu, bana hem bir bilim insanı hem de bir fotoğrafçı olarak harekete geçme gücü veriyor. 


Kartallarının yuvalarını fotoğraflarken veya gece suda çekim yaparken erişim ve düşük ışık sorun yaratıyor mu? 


Ekipmanlarımın en önemli özelliği düşük ışıkta ve ekstrem koşullarda onları kullanabilmem. Yani iyi dinamik aralığı olan ve çok fazla parazit üretmeden yüksek ISO değerleri sunan fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ederim. Bu kapsamda da Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 6D Mark Il ve Canon EOS-1D X Mark Il fotoğraf makineleri benim vazgeçilmezim. Vahşi yaşam- da hayvanları çekerken büyük telefoto lenslerden olan Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM ve Canon EF 100-400mm f/4.5- 5.6LISIIUSM'yi kullanırım. Bazen Canon EF 16-35mm f/2.8L Il USM geniş açı lens veya makro lensle (Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM) yeterince yakına gidebilirseniz, hayvanın yaşadığı ortamı da görebilirsiniz, bu da fotoğrafın hikayesini zenginleştirir. Hayvan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlar. 


Bir kambur balina Norveç'in buzlu sularında yüzüyor, püskürttüğü su düşük kış ışığında vurgulanıyor. Canon EF 100-400nmn f/4.5-5.6L IS 11 USM lensin takılı olduğu Canon 


EOS 6D Mark 11 fotoğraf makinesi ile çekildi. 


Fotoğraf çekerken en çok zorlandığınız ortam ve an hangisiydi? 


Benim yaptığım türdeki fotoğrafçılık, oldukça zorlayıcı koşullar- da sınırları test ediyor. Çekim kitime tuzlu sular sıçrayabiliyor, bazen suya düşürebiliyorum... Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki elimdeki makineyi yere atıp hemen diğerini almak gerekiyor. 
Gizli yerim denizin yanında bir uçurumun kenarında. Ekipmanımın da benimle birlikte tuzlu ve buzlu ortamda benimle durabilecek dayanıklılığa sahip olması lazım. Örneğin, gece boyunca yağan yağmur altında Canon EF 16-35mm f/2.8L Ill USM lensimi kartal yuvası çekimi için gizli yerime yerleştirdim. Normalde yağmurdan korumak için lensin önüne bir filtre koyarım ancak filtrenin sızdırma yaptığını fark ettim, bu yüzden şansımı denemeye ve lensi hiçbir koruma olmadan açıkta bırakmaya karar 


Ren geyikleri soğuk sularla çevrili taşlı toprak parçasında mahsur kalmış bekliyorlar. Canon EF 70-2001nm (72.81 IS 1 USM lensin takılı olduğu Canon EOS SD Mark 11 fotoğraf makinesi ile çekildi. 


Norveç'teki Steigende Brennvik Dağları'nın önünde bir su kartalı. Ava Çıkan Kartal (Eagle on the Hunt) adlı fotoğraf, 2013 Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması “Kuşlar” kategorisinde bir hayli övgü alan bir fotoğraf oldu. Canon EF 24-70 (72.80 1 USM lensin takılı olduğu Canon EOS SD Mark II fotoğraf makinesi ile çekildi. 


Okyanus fotoğrafçılığına ilgi duymaya başlamanın nedeni neydi? 


Doğayla iç içe yaşanan bir sahil kasabasında büyüdüm ve ailemin bana ilk dalış maskesini aldığı zamanı hatırlıyorum. Suyun üzerinde kuşların, arabaların, konuşan insanların sesini duyabiliyordum... Sonra kafamı suyun içine sokuyordum ve orası tamamen farklıydı. Hareket eden taşları, ufak tefek sesleri duyabiliyordum, sonrası komple sessizlik. Bu iki dünyayı birbirinden ayıran milimetreler beni daima büyülemiştir. Kuşlar suya dalıp balık avlar ve balinalar yukarı çıkıp nefes alır. Bu canlıların yaşamları bu milimetrik yüzey suyu ile birbirine bağlanıyor. Sanırım bu yüzden bu tür fotoğrafçılığa ilgi duyuyorum. 


Bir canlı türüne veya bir mekana odaklanmak önemli mi sizce? 


Tabi kesinlikle. Kendi bölgemde uzmanlaşmaya çalışıyorum. 
Pek seyahat etmem ve fotoğraflarımı çoğunlukla yaşadığım yerde, birkaç kilometrekarelik bir alan içinde çekiyorum. Kendi bölgenize özgü olan şeyler daima vardır. Ona odaklanırsanız, doğru anda orada olma şansınız olabilir, diğer fotoğrafçılardan ayrışabilirsiniz. 


Bir fotoğrafı planlamaya zaman ayırdığınızda daha az fotoğraf çekiyorsunuz ve çektikleriniz daha iyi oluyor. İyi planlama yapma konusunda fotoğrafçıların muhtemelen yarısı iyi. Planlamanız eksik olursa, binlerce fotoğraf çekersiniz ve eğer şansınız varsa bunlar arasında belki biri öne çıkabilir. 


İtiraf etmeliyim ki bilimsel işimle fotoğrafçılığı, aynı zamanda bir baba ve bir aile üyesi olmayı bir arada yürütmek oldukça zor. 
Dolayısıyla benim en büyük sıkıntım zamansızlık. Bu benim sürekli olarak daha iyi olmaya çabaladığım bir konu. Dolayısıyla, gelecekte fotoğrafçılığa devam etmek istiyorum, diğer bir yandan babalık yapmam gerekiyor. Bu ikisini verimli bir şekilde bir araya getirmenin yollarını arıyorum. Kızımın fotoğrafçılık alanına ilgi duymasını diliyorum, bu benim çok işime yarar! 


İNCELEME |LG G7 Thin Ç 


GEMİSİNE 


İnceleme: Fatih Sarı 
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THINO 


LG, odağına aldığı yapay zeka bağlantısıyla akıllı telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandıran birinci sınıf akıllı telefonu LG 67Thin0'in Türkiye'de satışına başladı. Temmuz ayı ortasında test merkezimize ulaşan cihaz, süper parlak 6.1 inç OHD* ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve yapay zeka bağlantılı akıllı kamerası gibi özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. 


LG 67ThinO, 4899 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Turkcell mağazalarında kullanıcıları ile bulaşacak ancak bu ücret bir amiral gemisi için olumlu görünse de ülkemiz tüketicisinin satın alma gücünü de oldukça zorlayacağa benziyor. Turkcell mağazalarından peşin fiyatına 12 ay taksitle satışa sunulan LG G7ThinO'i Turkcell online mağazalarından alan sınırlı sayıda kişi ise LG PK7 Bluetooth Speaker kazanacak. 


Oualcomm Snapdragon işletim sistemi ile güçlendirilen LG G7ThinO'de 4GB ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG 


G7ThinO, 6.1 inçlik süper parlak ekranı, önceki modelinden yaklaşık yarım santim daha büyük olmasına rağmen tek elle kullanmayı mümkün kılıyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG G7ThinO, zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için ABD askeri tarafından hazırlanan MIL-STD 8106 testlerine göre tasarlandı. 


LG 67ThinO'in yenilenen kamerası daha akıllı 


LG G67ThinO, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veren birtakım yenilikler bulunuyor. LG 67ThinO'de kullanılan geniş açılı lensler, daha güzel manzaralar ve daha net selfie'ler çekmeyi mümkün kılıyor. 


Kişiye özel optimize edilmiş 19 çekim modu sunan akıllı telefonda kullanıcılar, önerileri beğenmemesi halinde telefona ait 3 efekti kullanabiliyor. LG 67ThinO'in yeni süper parlak kamerası loş ışıkta çekilen fotoğrafların dört kata kadar daha parlak çıkmasına olanak sağlıyor. Pixel binning ve yazılım işleme kombinasyonu sayesinde telefonun yapay zeka algoritması, düşük ışıkta çekim yapılırken kamera ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor. 


LG ayrıca, LG G7Thin0'ya eklediği yeni özellikler ile fotoğraf çekimini her zamankinden daha eğlenceli bir hale getiriyor. 
Canlı fotoğraf modu, normalde gözden kaçan beklenmedik anları veya ifadeleri 


İşlemci 
Ekran 


Hafıza 
Kamera 
Batarya 3000mAh 


İşletim Sistemi 


Boyutlar 
Ağırlık 
Bağlantı 


162g 


Renk Seçenekleri 


Diğer 


... müm 


deklanşöre basmadan önce veya sonra da kaydederken, güneş gözlüğü ve kafa bantları gibi eğlenceli 2D ve 3D kaplamaları yüz tanıma özelliğini kullanılarak oluşturuluyor. 


LG G7Thin0 ile G serisine eklenen bir diğer özellik olan Portre Modu sayesinde odak dışı arka planlarla bokeh efekti verilerek profesyonel görünümlü fotoğraflar çekilebiliyor. 


LG 67Thin0, yeni ekranı ile fark yaratacak! 


LG G7ThinO'nin FullVision özellikli, 3120 
x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Ouad HD* LG, 'Super Bright Display” (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak 


Oualcomm Snapdragon 845 


Android 8.0 Oreo 


153.2x 71.9x7.9mm 


Yeni Platin Gri / Yeni Aurora Siyah / Yeni Fas Mavisi / 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yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7ThinO'in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranında LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeve bulunuyor. 


DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü gösterebilen LG 67ThinO ekranı aynı zamanda 'otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve uzman' olmak üzere altı renk ayarına sahip olacak. LG G7ThinO'in otomatik mod özelliği sayesinde açılan içerik; video, fotoğraf, oyun veya web sitesi olarak tanımlanıp, belirlenen içeriğe göre en iyi görüntüleme performansını sunacak. 
LG G7Thin©'in kullanıcı arayüzünde RGB ayarına özel renkler için ince ayarlar da bulunacak. Kullanıcılar, daha kişisel bir etki için bildirim çubuğunu başka bir ren- ge bile dönüştürebilecek. 


Bir Bakışta LG 67ThinO: 


6.1-inch OHD* 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi) 


LG G7ThinO: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (2TB'a kadar) 


Arka Çift: 16MP Süper Geniş Açı (F1.9 / 107“) / 16MP Standart Açı (F1.6 / 719) Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 809) 


Wi-Fi 802.11a,b,g,n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu) 


Süper Parlak Ekran / Yeni İkinci Ekran / Al CAM / Süper Parlak Kamera / Süper Uzak Alan Ses Tanıma / Boombox Hoparlör / Google Lens / Al Haptic / Hi-Fi Dörtlü DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toz Direnç / HDR10 / Google Asistan Anahtarı / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Oualcomm6 Hızlı Şarj “ 3.0 Teknolojisi / Hızlı Kablosuz Şarj / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radyo 


| NCELEME | Tamron Objektif 


GENİŞ 
AÇILI 


FOTOĞRAFLAR iCiN 
TAMRON 17-35 F/2.8-4Di OsD 


Tamron 17-35mmn f/2.8-4 Di OSD, iyi bir görüntü kalitesi sunan kompakt ve hafif, tam kare uyumlu geniş açılı bir zum objektif olarak karşımıza çıkıyor. 
Canon veya Nikon DSLR fotoğraf makineniz için geniş açılı, açık diyaframlı bir objektif arıyorsanız, uygun fiyatı, hafif ve kompakt yapısıyla Tamron 17- 35mm f/2.8-4 Di OSD alternatif bir seçenek... 
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35mm standart geniş açılı, 17mm ultra geniş açılı zoom aralığı ile Tamron 17-35mm f/2.8-4 Di OSD, röportaj ve manzara fotoğrafçılığı için objektif arayanlara iyi bir çözüm. 460 gram ağırlığında ve 90 milimetre uzunluğundaki objektif son derece kullanışlı. 0.28 m'lik kısa mesafe ve geniş diyafram açıklığı, güzel arka plan bulanıklığına sahip çekimlere olanak tanıyor. 


Lensin diğer özellikleri arasında 10 grupta 15 element, neme dayanıklı bir yapı, flor kaplama, yansımayı azaltmak ve gölgelenme ve parlamayı kontrol etmek için BBAR (Geniş Bant Yansıma Önleme), hızlı bir OSD (Optimized Silent Drive), sessiz otomatik odaklama ve 7 bıçaklı dairesel diyaframı sayabiliriz. 


Objektif kimler için uygun? 
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Optik konstrüksiyon, ultra geniş açılı zum lenslerinde oluşabilecek renk sapmalarını en aza indirgemek için dört LD (Düşük Dispersiyon) lens elemanı kullanıyor. Düzgün olarak yerleştirilmiş iki cam kalıplı asferik mercekle distorsiyon ve diğer sapmalar da tatmin edici şekilde düzeltilebiliyor. Geniş bant yansıma önleyici kaplama, yansımanın azaltılmasında son derece etkili oluyor. 


Sessiz çalışmayı sağlamak için OSD (Optimized Silent Drive) kullanan AF sistemi ile Tamron objektif, dahili DC motorlarına sahip geleneksel AF tiplerine oranla oldukça sessiz. AF performansı ve hızı da büyük ölçüde geliştirilmiş. 


Bu objektif özellikle manzara ve sokak fotoğrafları çekmek isteyenler için uygun. Kısman mimari fotoğrafçılık için de kullanılabilir. Neme dayanıklı yapısı ve flor kaplaması ile olumsuz hava koşullarında açık havada çekim yapmak isteyenlere ek bir koruma 


katmanı sağlar. 


Tamron 17-35mmn f/2.8-4 Di OSD objektifin özellikleri 


Uyumlu makinalar Canon, Nikon Minimum Diyafram F /16-22 
Maksimum Diyafram F/2.8-4 


Görüş açısı (diyagonal): 

Minimum Nesne Mesafesi 
Maksimum Büyütme Oranı (o 1:4.9(f-35mm) Filtre büyüklüğü y77mm 
Optik Yapı 


Maksimum Çap 


15 öğe, 10 grup 
Y83,6 mm (3,3 inç) 


Diyafram Bıçakları 7 (dairesel açıklık) 


103* 41'— 63* 26' (tam çerçeve DSLR kameralar için) 78* 46' - 43* 29' (APS-C formatlı DSLR fotoğraf makineleri için) 


0,28m (11 inç) tam zum aralığı 


İNCELEME | Huawei P Smart 


MOBİL FOTOĞRAF İÇİN 
İYİ TELEFONA 
ÇOK ÖDEMEYİN 


İnceleme: Fatih Sarı 


Bu ay sizlere sevimli dev Huawei P Smart'ı tanıtmayı düşündük. Birçok yenilikçi özellikle beraber kullanıcıların beğenisine sunulan P Smart'ın en ayırt edici özelliği ise 1599 liralık fiyatı. Bundan sonra tüm yazıyı okurken bu fiyatı aklınızın bir kenarına not etseniz çok iyi olur. 
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Telefonda ayrım kalmadı 


Huawei gibi kendi işlemcisini üreten markaların dışında artık birbirinin aynı telefonlar raflardaki yerlerini alıyor. Özellikle Çin üretimi ürünlere kendi markasını basan yerli (!) markaların yarattığı kirliliğin arasında kolayca sıyrılan markalardan biri Huawei. Telefon dışında altyapı tarafındaki başarıları, şirketin mobil dünyaya kolayca adapte olmasını ve Çin'den gelen gücünü küresel pazara da yansıtması çok kolay oldu. 


P Smart, fullview ekran tasarımına sahip ve yüzde 76'ya kadar çıkan ekran gövde oranıyla her zamankinden daha geniş bir görüntü sunuyor diyebiliriz. Tabi bunun için hemen ekranın 5.65 inç 2.5D cam ekran olduğunu da yazalım ki daha geniş ekranın daha büyük bir gövde anlamına gelmediğinin de altını çizmiş olalım. Son olarak P Smart ile dileyen kullanıcılar, ekranı ikiye bölerek kullanma şansına da sahip oluyor. Bu sayede cihaz, aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmanıza olanak sağlamış oluyor. 


Bir Bakışta Huawei P Smart 


Ekran Boyutu ve 
Teknolojisi 


Çift kamera ile harikalar yaratın 


Huawei P Smart, yüksek özellikli 13MP * 2MP çift kamerası ile tek bir dokunuşunuzla en kaliteli görüntüleri elde etmenizi sağlayacak. Geniş diyaframlı mercekler zengin, detaylı ve gerçek fotoğraflar için daha fazla ışık almaya imkan verirken, çift kamera mürkemmel sığ alan derinlikli bokeh çekimlerini mümkün kılıyor. 


Evet, yanlış okumadınız, özellikle gençler ve mobil fotoğrafçılıkla uğraşanlar arasında çok popüler olan bokeh özelliği bu telefonda da mevcut ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Face Beauty algoritmasını kullanan 8MP ön kamera, benzersiz yüz özelliklerini tespit edip doğru miktarda iyileştirme ekleyerek, fotoğraflarda en iyi halinizle çıkmanıza da yardımcı oluyor. 


5.65 İnç, IPS LCD, Çerçevesiz Tasarım 


Batarya 3000 mAh, Lithium Polymer (Li-Po) 


Kamera 13 MP 


Yonga Seti 
(Chipset) 


Ana İşlemci (CPU) Ouad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53, 2.36 GHZ, 8 Çekirdek 


Bellek (RAM) 3 GB 
Dahili Depolama (Çiğ 


Hafıza Kartı 
Desteği 


HiSilicon Kirin 659 


Var, Maks. 256 GB 
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Phase Detect Auto-Focus (PDAR), Hızlı Odaklama, Tam Manuel Kontrol, Odak Takibi 

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı), Panorama, HDR TENE NOZİİMİİ408 Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depih of Field (DOF), Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı, LED Flaş, Video Kayıt Çözünürlüğü 1080p (Full HD) Video FPS Değeri 30 fps, Video Kayıt Özellikleri, Time-lapse Video Kayıt 


Boyutlar 150.1 mmx72.05 mmx7.45 mm 143 Gram 


Renk Seçenekleri Altın, Mavi, Pembe ve Siyah 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RO PORTAJ Tayfun Söğütlü 


HUAWEL Türkiye Tüketici Elektroniği GrubmPizarlama Direktörü Tayfun Söğütlü 


MOBİLİN YÜKSELEN TRENDİ 


HUAWEİ 


Röportaj: Nihan Özgen 
Akıllı telefon deyince artık gencinden yaşlısına, ilgilisinden ilgisizine herkesin benzer nitelikte beklentileri var: Hızlı olsun ve iyi fotoğraf çeksin. 
Akıllı telefonlara bu kadar çok talep varken, markalar arasındaki rekabet de adeta bir yarış halini alıyor. Son zamanların yükselen trendi Huawei, mobil iletişim sektöründe kullanıcı memnuniyetine odaklanan başarılı AR-GE çalışmalarına yatırım yaparak dikkatleri üzerine çekti ve adından çokça bahsettirdi. Aynı zamanda mobil fotoğrafçılık alanında ilklere imza atan marka, yeni yapay zekalı telefon modelleriyle bizde de merak uyandırdı. 
GezginFoto olarak HUAWLI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Pazarlama Direktörü Tayfun Söğütlü'ye merak ettiklerimizi sorduk. 
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IDC tarafından Temmuz 2018'de yayınlanan verilere göre, HUAWEİ olarak 2018 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi konumuna yükseldik. 2017 yılının ikinci çeyreğinde 38,4 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bu rakamı rekor bir düzey olan 54,2 milyon 


e 


adede çıkarmayı başardık. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Orta ve Doğu 
Avrupa ile Nordik Bölgesi'nde yüzde 56 
oranında bir büyüme ivmesine imza attık. 


HUAWEI Türkiye olarak da özellikle 2018 
yılında zor sayılabilecek şartlarda Türkiye'de çok önemli bir büyüme trendi yakaladık. GfK'nın en güncel verilerine göre 


Ağustos 
2017'de yüzde 3,2 olan pazar payımızı Haziran 
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2018'de yüzde 17,4'e yükseltmeyi başardık. Bu da sadece 10 ay gibi kısa bir zamanda yüzde 500'lük bir büyüme anlamına geliyor. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar akıllı telefonlarda pazar payımızı yüzde 20'ye, 2020 yılına kadar da yüzde 35'e çıkarmak. 


Dünyada da Türkiye'de de bu başarının ardında yenilikçiliğe ve tüketici deneyimine verdiğimiz önem yatıyor. Bu strateji ile tüketicilerin ürünlerimizle daha yakın bir ilişkiye sahip olacağına ve markamıza sürekli gelişen bir deneyim ile bağlanacağına inanıyoruz. Bu bağlamda 2017 
yılında pazara sunduğumuz Mate ve 
2018 yılında sunduğumuz P serisi akıllı 
telefonlarımızla, gerçek anlamda amiral gemisi performansına imza attığımızı ve rekabette de birçok yönden avantajlı konuma geldiğimizi söyleyebiliriz. 


Geçen yıl pazara sunduğumuz Mate 10 
Pro'dan itibaren “yapay zeka” fonksiyonunu telefonlarımıza ekleyerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik dev bir adım attık. Telefonun kullanıcının ne yapmaya çalıştığını anlayarak kendisini ona göre ayarlamasından, parçalı bir işletim sistemi olan Android'in zaman içinde ağırlaşmasına karşı önlem oluşturmaya kadar önemli gelişmeler sağladık. Mate 10'dan sonra pazara sunduğumuz P20 serisi akıllı telefon pazarındaki dengeleri birçok yönden değiştirdi. Dünyanın şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zekaya sahip akıllı telefonu olan amiral gemimiz P20 Pro, diğer amiral gemisi modellere göre daha ulaşılabilir fiyatı ve benzersiz özellikleri ile hem globalde hem de Türkiye pazarında çok memnun kaldığımız bir hareketlenme yarattı. Gelişmiş yapay zeka özellikleri, Leica işbirliğimiz ve birçok 
XX. inovasyon odaklı e yenilikle ge- e. len HU- 
AWEL| 
P 20 
serisi, kullanıcılar ve paydaşlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve pazarda ciddi bir ses getirdi. Bu iki seri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyümemizde lokomotif görevi üstlendi. Şu anda Türkiye'de en fazla satan ürünlerimiz arasında Mate Lite ve P20 Lite var. 
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HUAWEI sektörde kendini nerede konumluyor? 


Aslında fiyat skalamıza baktığınızda, bütün kullanıcı segmentlerine hitap ettiğimiz görülüyor. En pahalı telefonumuz 
5 bin lira, burada A* tüketiciyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bin 299 liralık telefonlarımız da var. Bu bağlamda, ürün portföyümüzün oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Elbette, 4 bin 999 liralık telefonlarımıza ilgi gösterebilecek premium tüketiciler de hedefimizde. P20 Pro'nun etkileyici kamera özelliklerini premium kullanıcıların deneyimlemesini istiyoruz. Segmenti ne olursa olsun Huawei ürünlerini alan kullanıcıların sonuçtan memnun kalmaları önceliğimiz. 


HUAWEI'nin öne çıkan ürünlerin- den bahseder misiniz? 
P20 akıllı telefon serimiz en öne çıkan 


ürünlerimizin başında geliyor. P20 Lite, P20 ve P20 Pro akıllı telefonlar ile her tür-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Ekim ayında 
Londra'da yeni bir örün lansmanımız 

olacak. Mate ailesine devrim niteliğinde 

yeni bir üye 

gelecek. Giyilebilir teknoloji ürünlerimiz de 

çok kısa bir süre içerisinde Türkiye pazarına sunulacak. 


HUAWE| 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lü alım gücündeki tüketiciye, daha önce sunulmayan kalite ve performansta teknoloji sunabiliyoruz. Ayrıca bu yıl tablet kategorisinde MediaPad T3 serimiz, 7 inç ve 10 inç ekran seçenekleri ile Türkiye'deki tüketicilerimizle buluştu. 


Leica ile 2013 yılının sonunda, yüksek performanslı mobil kameralar yapmak için iletişime geçtik ve 2014 yılının yaz aylarında anlaşmamızı imzaladık. O gün- den beri Leica, akıllı telefon serilerimizin kamera merceklerini üretmek konusunda sürekli yanımızda olan partnerimiz haline geldi. Leica kamera lenslerini ilk defa P9 akıllı telefonumuzda kullanmaya başladık. 
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Leica ile bu iş birliğimizin sebebi, bizim yalnızca iyi bir mobil kamera üretmek arzumuz değildi. Biz mükemmel bir mobil kamera üretmek istiyorduk. O kadar iyi olsun istiyorduk ki fotoğrafçılık sanatını kalıcı olarak geleceğin mobil dünyasına entegre etmek, bu sanata mobil açılımlar getirmek istiyorduk. P20 Pro ürünümüzün, konusunda dünyanın neredeyse tüm mobil fotoğrafçılık ödüllerini aldığını gördüğümüzde, Leica ile birlikte çıktığımız bu yolda hayalimizi gerçekleştiğimizi söyleyebiliriz. 


Sosyal medyada zaman zaman paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte çeşitli fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Örneğin, Haziran ayında Turkcell ile birlikte HUAWEI P20 Pro ile çektikleri fotoğrafları paylaşan kullanıcılar arasında böyle bir yarışmamız oldu. Önümüzdeki dönemde 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Yazı ve Fotoğraflar: Cem SARVAN 


Siz hiç balina sesi duydunuz mu? Duymuş iseniz, o ses kulağınızdan çıkmıyordur. 
Unutamazsınız o hüzünlü, insanın içine işleyen sesi. İlk duyduğumda balina fotoğrafı çekmek için saatlerdir süren fırtınalı bir yolculuktaydık. Bir taraftan sis, bir taraftan yağmur ve işte onların ortasında denizin içinden haykırış gibi gelen o sesle tanıştım. Balina uzaktaydı, yaklaşsak da heybetli bedeninin suları yararak dışarıya çıkışı ve yeniden sulara gömülmesi dışında bir şey görememiştim ama o gün, okyanusların dev ama bana göre ince ruhlu hayvanının sesine aşık olmuştum. 


Aradan zaman geçtikçe balina özlemim arttı. Birkaç denemeden başarısızlıkla ayrıldım, görememiştik ya da çok 


uzaklardan püskürttüğü su girmişti görüntümüze sadece. 


Bir deneme daha yapmayı aklıma koymuştum ama... Panama'da yaza geçiş öncesi balinalar kuzeyden Pasifik Okyanusu'na inerler. Bu, yeni doğan yavruları suya alıştırmak içindir. O haftaların birinde açıldık okyanusa... 6-7 metrelik tek motorlu bir tekne ile balina peşindeyiz, kaptan çılgın “görmeliyiz bugün” diyor. Aradan 45 dakika geçti, 


çok uzaklardan iz görüldü; gökyüzüne yükselen sular ilk işaretti. Ve oraya doğru tam gaz ilerledik. 


Balinanın görünen işareti suya daldıktan sonra çok hızlı yer değiştirir, birden yüzlerce metre öteden yeniden su üstüne çıkışını görürsünüz. Ama inatçı 


bir kaptan ile sabırlı beş yolcu birleşince sonunda balina bile pes edebilirmiş. 
Saatler sonra motoru kesilmiş teknemiz ve yanı başımızda iki yavru, anne ve babadan oluşan balina ailesiyle baş başa kalmıştık. Boyları 10-15 metre arasında olan hayvanların 4-5 metre yanında bulunmak o korkutmadığı (o gibi, otam tersine suya atlama hissi ile doluyduk. 
Bir süre balinalarla beraber okyanusta dolaştıktan sonra aniden yok oldular. 
Ve yine yüzlerce metre ileriden çıktılar. 
Dedim ya çılgın bir kaptan ile beraber olunca ne yapacağını kestiremiyorsunuz. 
Yine tam gaz, göründükleri yere doğru yol aldık. Oysa balinalar bu ilgiden sıkılmış gibiydiler. Birkaç manevra sonrası yine kayboldular ve sonra o an, hayatımın o unutulmaz anı gözlerimin önünde kısacık 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bir süre içinde belirdi. Teknenin burnunda ayaklarım suya salınmış, elimde kamera, radar alıcısı konumunda beklerken “Al işte beklediğin görüntü bu mu” dercesine suyun üstüne çıkan bir kuyruk ve arkada Panama şehir görüntüsü. 
Gözlerimizde yaşlar, derin bir sessizlik, gördüğünden adeta donmuş bir çılgın kaptan, bir maratonun bitiş çizgisinden geçmişçesine değişik bir yorgunluk ve dinginlik, kulaklarımızda inanılmaz bir senfonik ses... 


Çok balina fotoğrafı görmüştüm o ana kadar ama hiç görmediğim türden bir fotoğraf gözlerimin önünde hayatım boyunca benimle dolaşacak şekilde donmuştu: Şehir ve balina. 


Gezginstagram 


Instagram'da ilginizi çekebilecek profiller 


& adaliefe 


& alpertorunn 
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& mdagaslan 


&— 


sergey polyushko 


SENAHAT | Gürciatan 


KARTLIS DEDA İLE 
KING VAKHTANG'IN 
ORKEMLİ ÜLKESİ 


Sınır komşumuz, Kartlis Deda ile King Vakhtang'ın görkemli ülkesi Gürcistan; tarihi, mimari ve doğal güzelliklerinin yanı sıra VİZESİZ ve pasaportsuz seyahat kolaylığı ile oldukça cazip bir seyahat noktası. Türkiye'den havayolu hariç geçiş yapabileceğiniz üç adet sınır kapısı bulunmakta. Bunlar Çıldır Aktaş, Artvin Sarp ve Ardahan Posof'taki Türkgözü sınır kapıları. 
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Yazı ve Fotoğraflar: Ali Irgat Instagram: ©bi.dunyali 


Seyahatime, üç yıl önce gördüğüm Batum'u atlayarak, Ahıska'dan başlamak istedim. Yaklaşık on gündür bulunduğum Kars'tan iki saat mesafede olan Türkgözü sınır kapısı üzerinden Ahıska'ya gitmek için sabah otobüsünde yerimi aldım. Sınır kapısına geldiğimizde, İran ve Azerbaycan'daki nevruz tatilini Türkiye'de değerlendirmek isteyen turistlerin oluş- 


turduğu dönüş yoğunluğuyla karşılaştık. 
Bir saatlik bekleyişten sonra gümrük kontrolünden geçip, vizesiz gidilebilen Gürcistan'a ayak basmıştım. Bu arada sınıra yakın illerde yaşayan vatandaşlarımızın da hafta sonları hem eğlenmek hem de alışveriş için Gürcistan'a yoğun ilgi gösterdikleri hemen göze çarpıyordu. 
Hatta başta Batum olmak üzere Gürcistan'da çalışan ya da iş yapan pek çok Türk vatandaşı var. Sınırı geçer geçmez 


Tarihi, mimari ve doğal güzelliklerinin yanı sıra vizesiz ve pasapor!suz seyahat kolaylığı ile oldukça e? bir ileri Gi 


Posof” taki 


on gündür bulunduğum Karst. 


sınır kapısı üzerinden geçi 


topraklarda yediğim içtiğim bana kalsın, size 


gördüklerimi anlatayım. 


bir benzin istasyonunda mola verdik ve bir miktar Türk Lirası'nı Lari'ye çevirttim. 
Gürcistan para birimi Lari (GEL), yaklaşık 
2 TL tutarında. 


AHISKA/AKHALTSIKHE 


Ahıska Türkleri'nin memleketine geldiğimizde, otobüste tanıştığım dört Türk arkadaşla Ahıska'nın tek büyük meydanında indik. Rabati Kalesi'nin eteğindeki meydanın etrafında pek çok hotel, hostel 


gn 


ve guest house (konukevi) gibi seçenekler bulunmakta. 


Ahıska deyince akla ilk gelen Ahıska Türkleri olmasına rağmen, burada Ahıska Türkü'ne rastlamak pek mümkün değil. 
Çünkü Ahıska'da yaşayan yaklaşık 100 
binin üzerinde Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944'te "sınır güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle Stalin tarafından Sovyet topraklarına dağıtılmış. Bugün ise bir kısmı Türkiye'de olmak üzere 450 bin Ahıska Türkü, Ahıska dışında farklı yerlerde ve ülkelerde yaşamakta. Ahıska Türkleri açısından çok trajik sonuçlar doğuran bu sürgün, aslında tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kafkaslar'ın maküs kaderi olmuş ve pek çok millet ya da topluluk savaşlar yüzünden buna benzer bedelleri ödemek durumunda kalmış. 2007'de Gürcistan'ın çıkardığı geri dönüş yasasına rağmen bu sürgünün etkilerini silebilmek neredeyse imkansız. 


Günümüz Ahıska'sına dönecek olursak, turistlerin şehrin merkezindeki Rabati Kalesi'ni görmek için en fazla bir gün ayırdıkları yarı turistik, yaklaşık 20 bin nüfusa sahip bir şehir olduğunu belirtmeliyim. 
Açıkçası bence de bir gün yeter. 13.yy'da yapılmış Rabati Kalesi görülesi güzellikte bir yer olduğu için Tiflis'ten, doğal maden sularıyla meşhur Borjomi'yi de kapsayan günübirlik bir geziyle de değerlendirilebilir. Bu arada Rabati Kalesi içinde, kilise, sinagog ve 18.yy'da yapılmış altın kaplamalı kubbesi ile Ahmediye Camii bulunmakta. Kale 2012 yılında büyük bir tadilattan geçirilmiş. Hatta bu tadilatı o kadar abartmışlar ki kale sanki yeni yapılmış gibi! 


Ben Ahıska'da merkezde bir hotelde 50 
Lari'ye bir gece kalmayı tercih ettim. Bu arada Gürcistan'da Ahıska dediğinizde kimse anlamayacaktır, çünkü burası Gürcü dilinde “yeni kale” anlamına gelen “Akhaltsikhe” olarak biliniyor. 


TİFLİS/TBILISI 


Sabah kısa bir kahvaltıdan sonra Ahıska meydanından Tiflis'e giden bir dolmuşa bindim. Dolmuş bizdeki şehirlerarası dolmuşlarla aynıydı. Hareket etmeden önce aklı başında birine benzeyen şoförün içinden, bildiğiniz canavar çıktı. Ben böyle deli gibi araç kullanan birini görmedim. Bizim Menemen dolmuşçuları bu adamın yanında melek kalır! Sonradan Tiflis'te bindiğim taksilerin şoförleri de bu şoförle benzer çılgınlıktaydı. Meğer çoğu böyle araba kullanıyormuş. Tam sayamadım ama en az beş - altı defa ciddi kaza tehlikesi atlattık. Yol boyunca yolcular, renkleri atmış vaziyette durmadan istavroz çıkarıyordu! Yolu yarılamışken simsiyah cübbesi, kocaman haçı, upuzun sakalı ve iki metrelik dev cüssesiyle bir papaz bindi dolmuşa. Papazın da dolmuşa binmesiyle şoför, Tanrısal güvenliği de yanına aldığını düşünmüş olmalı ki (!) 
daha da bastı gaza. Ancak bizim papaz, birkaç kaza daha atlatıldıktan sonra ilahi bir gürlemeyle şoföre gerekli ayarı çekti de sakinleşti arkadaş! 


Üç saatlik yolculuğun son yarım saatine girdiğimizde Tiflis'te nerede kalacağım 


SEYAHAT | Gürcistan 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ya da nereye gideceğim konusunda hala bir fikrim yoktu. E-kitap okuyucuma daha önceden yüklediğim “Lonely Planet” kitabından Tiflis bölümünü açtım. Baktım bütün olay Old City denen bölgede... Orada- ki hostellere bakarken gözüme ilk ilişen Namaste Hostel oldu ve adresini not alıp orada kalmaya karar verdim. Tiflis'e geldiğimizde ölüm dolmuşundan sağ salim inip, biraz pazarlığın ardından 12 Lari'ye anlaştığım taksiyle Old City'de Namaste Hostel'e geldim. Hostelle ilgili hiçbir bilgim yoktu ama ismini çok sevmiştim. 
Başta Hindistan, Nepal ve yoga camiasında selamlaşma ve vedalaşmada kullanılan bu naif kelimenin “merhaba”dan daha derin bir anlamı var ve “Senin 'öz'ünü, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” manasına gelmekte. 


Kapıdan içeri girdiğimde “Namaste” diyerek birbirimizin “öz'ünü saygı ve sevgiyle selamladık güzel Kathia ile. Tanışmanın ardından Kathia bana hosteli gezdirdi. İki katlı, 8, 6, 4 ve 2 kişilik odaları olan bu mi- 


nik hostel, ruhunda taşıdığı kocaman sevgiyle, tüm konuklarını sihirli bir şekilde aileye dönüştürüveriyordu. Ben 30 Lari'ye 6 
kişilik odada kalabileceğimi söyledim ve ilk gece yalnız kalacağım odama ve ranzanın alt katındaki yatağıma yerleştikten sonra tekrar oturma odası rahatlığındaki salona geçtim. Salonda Bosna'dan sevgili Nina ve Nino ile tanıştım ve kısa bir sohbetin ardından baktık aynı kafadayız, birlikte gezmeye karar verdik. Beş gün boyunca hiç ayrılmayarak paylaştığımız her an ile ömür boyu sürecek dostluğumuzun temellerini attık. 


İki gündür Tiflis'te olan Nina ve Nino, Old City'de epeyce bir yeri gezmişlerdi ve şimdi bana rehberlik ediyorlardı. İlk önce The Bridge of Peace'in (Barış Köprüsü) biraz yakınındaki teleferik noktasından, Tiflis'i tepeden panoramik görebileceğimiz Sololaki Tepesi'ne çıktık. Bu tepenin tek özelliği manzarası değil. Gürcüler'in en önemli tarihsel figürü olan 20 metrelik Kartlis Deda - Mother of Georgia (Gürcis- 


tan'ın anası) heykeline ev sahipliği yapıyor olması, tepeyi ayrıca anlamlı kılıyor. 
Bir elinde kılıç, diğer elinde şarap kâsesi olan heykel, tepeye 1958'de Gürcistan'ın 1500'üncü kuruluş yıldönümünde yapılmış ve tüm Tiflis'i görüyor. Şarap kâsesi, Tiflis'e dostça gelenlere gösterilecek misafirperverliği, kılıç ise düşmanca gelenlerin karşılaşacağı tavrı temsil ediyor. Diğer yandan Kartlis Deda ile kadının Gürcü toplumundaki önemi anlaşılmakta. 


6 -7 dakikalık teleferik yolculuğundan 
sonra ulaştığımız tepede hem muhteşem Tiflis manzarası hem de Kartlis Deda'nın heybeti karşısında etkilenmemek mümkün değildi. Tepeden baktığımız manzaranın en etkileyici figürlerinden biri de Tiflis'in kurucusu King Vakhtang Gorgasali heykeliydi. King Vakhtang, nam-ı diğer “Kurt Başı”, efsaneye göre 5. yüzyılın ortalarında bir gün sülün avındayken vurduğu sülünü getirmesi için atmacasını salar. Fakat atmaca geri gelmez. Kral atmacayı aramak için gittiğinde, atmacayla 


37 


sülünün sıcak sülfür kaynağında haşlandığını görür ve çok şaşırır. Böylece bölgedeki doğal sülfür kaynakları keşfedilmiş olur ve kral, bugünkü Old City'de meşhur sülfür banyolarının olduğu alana bir şehir kurmaya karar verir. Günümüzde bu sülfür banyolarında geleneksel Gürcü masajı yaptırma şansınız var. Bu arada Tiflis (Tbilisi) adı Gürcüce'de sıcak anlamında- ki “tbili”den gelmekteymiş. 


Hazır oraları dolaşıyorken, hamamların biraz ilerisindeki Abanotubani Şelalesi'ni de görmenizi öneririm. Hemen arkasındaki Metekhi Kilisesi'nin fonunu tamamlayan King Vakhtang anıtı ve karşıdaki Kartlis Deda ile adeta Tiflis görülmeye değer. 


Kartlis Deda'yı biraz geçince arka tarafta epey geniş bir alana yayılmış botanik park, yeşilin her tonu ve farklı türden rengârenk çiçekleriyle sizi karşılıyor. Dilerseniz 1 Lari'ye parka girip, aşağıdaki şelaleye kadar yürüyüş yapıp, sülfür banyolarının oradan Old City merkezine çıkabilirsiniz. Dilerseniz de zipline kullanarak 
20 saniyelik bir yolculuk ile aksiyonlu bir 
iniş yapabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise ters istikametten Old City'nin dar sokaklarında yürüyerek tarihi evlerin arasından aşağı salınmak... Hava kararmak üzere 


—— iğ 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olduğu için biz ikinci yolu seçtik ve keyifli bir yürüyüş sonrası barların ve restoranların olduğu sokağa ulaştık. İyice acıkmıştık ve sıra Gürcü lezzetlerini tatmaya gelmişti. 


iy, — 


Nina ve Nino'nun daha önce gittikleri Friend's House adındaki kafeye oturduk ve arkadaşlarımın tavsiyesiyle Ispanaklı Çorba ve Gürcüler'in meşhur yemeği Khinkali'yi tattık. Khinkali, bizdeki mantı- nın epey büyükçe, “hormonlu” hali diye- 


biliriz. Adet olarak söyleyip, elle yemek makbul. Yemek konusu pek uzmanlığıma girmediği için bu bölümde başlıca yemeklerine kısaca değinip geçeceğim. 
Ancak gidenlerin Gürcü yemeklerini mutlaka tatmasını da tavsiye ederim. Sulguni peynirinin üstüne kırılan yumurtayla yapılan “Khachapuri” kahvaltıların vazgeçilmezi ve oldukça doyurucu bir lezzet. 
Ancak masanın her şeyle donatıldığı 


kahvaltı kültürü sanırım bir tek bizde var. 
Khashlama, kebap ve dolma tahmin edeceğiniz üzere bizdekiyle neredeyse aynı. 


Yemek sonrası hostelimize döndüğümüzde, Ermeni asıllı Gigi, nöbeti Khatia'dan devralmıştı. Yeni konuklar da gelmişti. Nina ve Nino'yla kurduğumuz üçlü çetemize sonradan dahil olacak İranlı kız arkadaşlar Maryam, Sahar ve yine Maryam ile, isimlerini şimdi hatırlayamadığım Çinli iki arkadaş, Norveçli Pal ve Martine, Fransız fotoğrafçı Ted ile tanıştık. 


Tiflis'in gece manzarasını görebildiğimiz terasta hemen bir muhabbet masası kurduk. Kısa sürede Birleşmiş Milletler Barış Masası'na dönüşen masadaki keyifli muhabbeti “Mafya” (bizdeki Katil Kim) adındaki iskambil oyunuyla daha da şenlendirmeye karar verdik. Oyunu daha önce bilmiyordum, ancak arkadaşlar anlattıktan sonra kısa sürede öğrenip oyuna geçtik. Norveç mafyası, Balkan mafyası, Gürcü mafyası, Çin mafyası, Türk mafyası, Fransız mafyası, Pers mafyası hep beraber girdik bir mafya savaşına. Sonraki günlerde Avustralya mafyası, Amerikan mafyası, İtalyan mafyası da dahil oldu. 
Silahsız ve neşeli, kansız ve kahkahalı oyunumuz, muhabbetin sıkıştığı anlarda yardıma koştu. Diğer zamanlarda ülkelerimizden şarkılar çalarak kültür transferi yaptık. Benim ülkeme dair parçalarım İzmir Marşı ve Uzun İnce Bir Yol'du. Farklı ülkelerden arkadaşların “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” ve “gidiyorum gündüz gece” bölümlerine eşlik etmesi gerçekten görülmeye değerdi! Atatürk'ü hepsi çok iyi 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biliyordu ve ona saygı ve hayranlık duyuyorlardı. Aşık Veysel ise “Uzun İnce Bir Yol” ile favorileri oldu ve bütün tatilin neredeyse resmi şarkısı haline geldi. Ekip dans etmek istediğinde ise onların isteği ile Tarkan'dan “Şıkıdım” ve “Kuzu Kuzu” çaldık ve ben kültür elçisi olarak “dans hünerlerimi” bu iki güzide şarkıda Sahar'ın eşliğinde sergiledim. Sonuçta tüm bu güzel insanları bir araya getirip, bir aileye dönüştüren Namaste Hostel'e, Hostel'in çalışanları Khatia, Gigi ve Keti'ye bir kez de buradan kocaman sevgiler, selamlar ve teşekkürler. 


KAZBEGHİ 


Tiflis'e ortalama 2- 3 saat mesafede günübirlik gidilip görülecek çok yer var. 
İranlı ve Bosnalı dostlarımla “Namaste Band” adını verdiğimiz grubumuzla Vladikafkasya'daki Kazbeghi'ye gitmeye karar verdik. Yine bir taksi ile anlaşıp geziyi organize ettik. Sabah 9'da gelen ve Gürcüce dışında tek kelime bilmeyen şoförün taksisiyle Kazbeghi'ye doğru yola çıktık. 
Bu da çılgın ve canavar bir sürücüydü ve haliyle türlü kazalar atlatarak ilerliyorduk. 
Yine de şarkılarla olayı eğlenceye çevirmeyi başarmıştık. Yaklaşık iki buçuk saat gittikten sonra Kazbeghi'nin zorlu dağ yollarını aşabilecek 4x4 offroad araçlara bindik. Yaklaşık yarım saat de bu araçlarla gittikten sonra, kar, tipi ve pusun arasından bize tüm güzelliğiyle göz kırpan Kazbeghi Dağı'nın hemen eteğindeki bir tepe üzerine, yaklaşık 2500 metrede yapılmış olan Gergeti Trinity Kilisesi'ne ulaştık. Tabi böylesi bir kar fırtınası olunca kilisenin hemen arkasında göğe doğru uzanan 5047 metrelik Kazbeghi Dağı'nı hayal ettiğimiz gibi göremedik. Yine de baharın sıcak yüzünü yaşatmaya başladığı Tiflis'ten bu kadar kısa mesafede, kar, tipi, fırtına ve çamur içinde bambaşka bir deneyim yaşadık. Akşam döndüğümüz- de hepimiz çamur içindeydik ve ayakkabılarımız dahil her şeyimizi yıkadık. 


TİFLİS PAZARLARI 


Ertesi gün hem bir gün öncenin yorgunluğunu gidermek hem de Tiflis'te zaman geçirmek için şehrin pazarlarını gezmeye karar verdik. İlk önce Dinamo Tiflis'in stadı Dinamo Arena'nın hemen yanındaki büyük pazara gittik. Sebzeden balığa, hırdavattan kıyafete kadar her şeyi bulabileceğiniz pazar bizdeki pazarlara benziyordu. Sonra yürüyerek Dry Bridge civarındaki eski Sovyet antikalarının satıldığı, Sanat Parkı'nın hemen yanındaki antika pazarına gittik. Burada yol kenarına dizilmiş tezgâhlarda eski analog Sovyet kameralardan, madalyalara kadar pek çok eski şeyi uygun fiyata bulma şansınız var. Almasanız bile sizi zaman yolculu- 


ğuna çıkaracak bir müze tadında olduğu için görülesi yerlerden... Hemen yanındaki Sanat Parkı'nda ise sokak sanatçıları resim, heykel gibi eserlerini sergilemek- te. Burada bütçenize ve zevkinize göre bir şeyler mutlaka bulabilirsiniz. 


Üç dört kişi birleşerek uygun fiyata tutacağınız bir taksiyle gidilebilecek yerlerden biri de Kakheti-Sighnaghi bölgesi. 
Bu bölge hem uçsuz bucaksız üzüm bağlarının olduğu hem de geleneksel şarap fabrikalarının bulunduğu bölge. Üretimin yapıldığı fabrikaları ve şarapların muhafaza edildiği mahzenleri görmek güzel bir deneyim. Zira şarap ve şarapçılık Gürcü kültüründe ve ekonomisinde önemli bir yere sahip. Ayrıca bu bölgede başta St. 
Nino Manastırı olmak üzere pek çok güzel kilise ve tarihi yapı bulunuyor. 


Tiflis'in ara sokaklarında kaybolmak, ana caddelerde gezinmek de en az civarını gezmek kadar keyifli. Özgürlük Meydanı'nın da bulunduğu Rustaveli Caddesi'nde gezip, Gürcüler'in günlük koşuşturmalarına şahit olurken, ulusal müzeye girebilir, ihtiyacınız varsa mağazalardan alışveriş yapabilir, bazı devlet binalarını görebilir ya da alt geçitlerde bile karşınıza çıkabilecek sokak sanatçılarının performanslarıyla ruhunuzu ödüllendirebilirsiniz. 

Yine aynı hat üzerinde görebileceğiniz en özgün ve enteresan yapılardan biri olup, 1981'de yapılan Kukla Tiyatrosu'nu (Rezo Gabriadze Marionette Theater) görmeden evinize dönmeyin derim. Her gün saat tam 12'ye geldiğinde kulenin tepesindeki saatten çıkan melek figürünü, bu anı bekleyen onlarca turistle görmek için 11.30 gibi orada bulunmanız size kısa ama güzel bir gösteri izleme fırsatı sunacaktır. 


Füniküler ile Tiflis'in en yüksek noktası olan Mtatsminda Pantheonu'na çıkıp, Vivaldi eşliğinde Tiflis manzarasında kendinizden geçmek, Kura Nehri kıyısında yürüyüşe çıkıp, Barış Köprüsü'nün günbatımı önünde verdiği pozu yakalamak, Narika Kalesi'ne çıkarak, surlarına tırmanmak ve her biri ayrı güzellikteki onlarca kilise ve katedrale gidip mum yakmak bu güzel şehirde yapabileceklerinizin sadece bir kısmı. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış... Herkesin kendi masalını yaşayabileceği güzellikleri cömertçe sunan Tiflis'e selam ve sevgiler... 
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BAŞLIYOR! 


NV B : p NV Amatör/profesyonel, sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en 


heyecanlı, en şenlikli ve de ödüllü tek etkinliği “PhotoMaraton” artık Türkiye'de. Bundan tam 35 yıl önce fotoğraf tutkunu iki İspanyol gencin planlayıp hayata geçirdiği, 

dünyanın en popüler fotoğraf etkinliği “PhotoMaraton”, 

22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci garında başlıyor. 


Ymm ia | 


Bu maraton başka maraton. Bu maraton- da koşmak yok, “Yürü, gözle, düşün, çek!” 
var. İBB başta olmak üzere Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri, TFSF ve fotoğraf dernekleriyle dünyaca ünlü markaların sponsorluğunu üstlendiği PhotoMaratonİstanbul, “12 saat/12 tema/12 poz” motivasyonlu, halka açık bir kültürel etkinlik. 
Katılımcılar, 22 Eylül 2018 sabahı Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbin- de, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. 


22 Eylül günü yine PhotoMaraton çatısı 
altında her kesimden halka açık bir etkinlik daha var; CepPhotoMaraton. Etkinlik jürisi Coşkun Aral, Merih Akoğul, Mustafa Seven, Haluk Çobanoğlu gibi usta isimlerden oluşuyor. Başvuru kayıtları www. 
photomaraton.com adresinden online ve belirli fotoğrafçılık merkezlerinden mat- bu olarak alınmaya başlayan etkinliğin ikinci günü yapılacak ödül töreninin sunucusu ise Çiğdem Tunç. PhotoMaraton etkinlikleri Ankara ve İzmir'de de gerçekleştirilecek. 


PhotoMaraton kültürel bir etkinliktir 


Tüm dünyadaki PhotoMaraton'lar gibi İstanbul PhotoMaraton da çoğunlukla gönüllü ekip üyeleri tarafından organize edilir. Sanat, kültür ve fotoğrafı teşvik etmek için sosyal amaçlı çalışır. Masrafları da sponsorlar ve biletler ile karşılar. Kar amacı yoktur. 


Geniş katılım beklenen PhotoMaraton etkinliğinin sorunsuz ve planlandığı çerçevede gerçekleşmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde bir provası yapıldı. Sirkeci 
garında buluşan fotoğrafçı grupları, 22 
Eylül'de adımlanacak güzergahı usta fotoğrafçılar eşliğinde takip etti. PhotoMaraton logolu kırmızı tişörtler giyen fotoğrafçı grupları tema belirleyiciler tarafından yönlendirilirken, fotoğrafçılığın püf noktaları halkla beraber, halka temas edilerek sokak sokak, uygulamalı olarak anlatıldı. İstanbul'un kalbi Eminönü'nde, tarihi Sirkeci Postanesi'nden Bahçekapı Nimet Abla gişesi önüne, Yeni Cami çevresinden Mısır Çarşısı'nın derinliklerine uzanan grup halktan büyük ilgi gördü. İstanbul bu etkinlik ile daha provası yapılırken bir kez daha güzelleşirken, fotoğrafçılara doğal pozlar veren sokak satıcıları, 


esnaf ve sıradan halk belki bir defalığına ünlü oldu. 


CepPhotoMaraton 


“4 saat/4 tema/4 fotoğraf” başlığı ile yine PhotoMaraton çatısı altında, sadece cep telefonlarının kullanılacağı, halkın her kesimine açık, ücretsiz ama ödüllü CepPhotoMaraton'un jürisinde Instagram'da 1 
milyon takipçiye yaklaşan ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven var. 22-23 Eylül tarihlerin- de yapılacak etkinliğin profesyonel yarışma jürisi dünyaca ünlü, ödüllü fotoğraf ustaları Bülent Özgören, Ekrem Koray Berkin, Haluk Çobanoğlu, Merih Akoğul, Murat Gür, Nesibe Bat, Ozan Bilgiseren, Coşar Kulaksız, Emre Ogan, Ömer Orhun ve Prof. Nihal Kafalı'dan oluşuyor. CepPhotoMaraton etabında, Instagram üzerinden yürütülecek etkinliğin halk jürisinde Mustafa Seven'in yanı sıra Burak Bulut, Alp Alper ve Tahir Yıldız bulunuyor. Etkinliğin tema belirleyicileri de ödüllü fotoğrafçılar; Mürsel Yağcıoğlu, Sadık Üçok, Özlem Dikel, Şafak Yavuz, Tahir Korkmaz, Dursun Yartaşı, Hami Özsomar, İsmail Türkoğlu, Ümit Varlı, Arel Kalender, Koray Akten, Yüksel Altun. 


Bir şenliktir PhotoMaraton ve CepPhotoMaraton 


Etkinlik sonunda her temanın birincisi, dünyaca ünlü markalara ait profesyonel fotoğraf makinelerinin sahibi Sponsorların çeşitli ödüller dağıtacağı etkinlik, dans ve performans gösterileriyle bir panayır havasında geçecek. Etkinlik bitimi katılımcılar için pek çok sürpriz var. 
Fotoğrafın ustaları seminerler sunacak, 


olacak. 
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katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak, fotoğraf makinelerinin lens temizliği yapılacak, ayrıca müzisyenler ve portre çizim ustaları etkinliğe renk katacak. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarından kurulu jüri tarafından seçilecek fotoğraflar, yerel ve uluslararası fuar ve organizasyonlar dahilinde sergilenecek. 


İstanbulluları kadim şehrin buram buram tarih kokan sokaklarını ışığın peşinde sakince adımlamaya, zamanın ruhunu yakalamaya çağıran bir etkinlikler dizisi PhotoMaratonİstanbul ve CepPhotoMaraton için www.photomaraton.com internet adresinden kayıt yapabilirsiniz. 


22 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da 
Sirkeci Tarihi Gar'da başlayıp, saat 24.00'te Taksim'de bitirilecek olan Uluslararası PhotoMaraton etkinliğine, amatör/ profesyonel fotoğrafçılar, cep telefonu ile fotoğraf çekebilen İstanbul sevdalısı herkesi bekleriz. 


Röportaj: Nihan Özgen 


— 


ERİ dinle 4 a nl 
NTERRAİL TÜRKİYE 
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Kendini bize tanıtır mısın? 


Hatay” da doğmuş, orada büyümüş, seyahatin bir insanın hayatına katabileceklerinin farkında olan bir gezginim. Tüm hayatımı, daha fazla gezebilmek ve bana göre büyük mutluluklar olduğunu düşündüğüm seyahat deneyimlerini insanlarla paylaşmak için yaşıyorum. 


Yol senin için ne demek? 


Yol - seyahat, dünyada ne kadar küçük bir zerre olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur ve her gün başka bir ülkede uyanma ihtimalinin güzelliğini hatırlatır. 
Nasıl daha fazla seyahat edebilirim de binlerce kültürden bir şeyler öğrenebilirim, yemek yiyebilirim, müzik dinleyebilir, fotoğraf çekebilirim, bunun için uğraşıyorum. Dünyayı olabildiğince güzel anlamalı ve huzurlu yaşamak için çabalamalıyız. 
Hayatımızın en güzel çağlarında anı biriktirmek ve ömür boyu sürecek mutlu bir dünya ihtimaline sahip olmak istiyorum. 


Gezme fikri nasıl oluştu? Küçük yaşta çok yer gezmeyi nasıl başardın? 

Çoğumuzun büyüdüğü yerlerde insanların seyahat üzerine hayalleri çok olmuyor. 
Üniversiteye kadar gezeyim, keşfedeyim demişliğim ya da haritada açıp da Sri Lanka nerde diye bakmışlığım yok. 


Üniversitede oluşan “Bu sene kesin yapı- 


yoruz” Interrail klişesini gerçekleştirmiş bir öğrenciyken, Roma'ya gitmem ve ilk gün bütün eşyalarımı çaldırmam ile başlayan 6 senelik bir serüven... 


Roma' da yaşadığımız hırsızlık olayın- dan sonra Interrail Türkiye grubunun ilk temelleri atıldı. Bir sosyal medya grubu düşünün; sürekli buluşuyor, otostopa çıkıyor, trene biniyor, Hakkari'ye gidiyor, oradan çıkıp Kopenhag'a kadar yolculuk yapıyor. 2013-2016 arasındaki 3 sene benim için bu şekilde geçti. O dönemde tüm Avrupa'yı dolaştım. Sonrası Afrika ve Asya ile devam etti. Seyahat bir virüs zaten, bunun size kattıklarının farkında olduktan sonra ait olduğunuz yer belli: Yol! 


Dünyayı gezdiğini biliyoruz. Ne kadar sürdü? Kaç ülke gezdin? 


6 sene sürekli gezdim, ülke içi dahil sürekli hareket halindeydim ve o zaman gerçekten bir gezgindim. Son 7 aydır Türkiye de yaptığımız girişimlerden dolayı gezmeye çok vakit bulamıyorum. İstanbul'da çektiğim tüm metropol çileleri de Ekim'de yapacağım ve benim için tarihi olacak güzel bir yol rotası için. 


Kaç ülke gezdim, en arafta kaldığım ve cevabını gerçekten bilmediğim ve çoğu gezginin de bildiğini düşünmediğim soru. 
Şimdi siz sorunca net bir sayı bulamadım fakat 70'e yakın! 


Seyahat insana neler katıyor? 


Elimde sihirli bir değnek olsa gördüklerimi, yaşadıklarımı, yediklerimi, dinlediklerimi, hikayelerimi insanların da yaşaması için her şeyi yapabilirdim. Elbet kişilerin maddi durumları ya da hayata bakış açılarıyla alakalı olsa da seyahat; bir insanın hayatında tatil değil de ihtiyaç olmalıdır. 
Seyahat uğruna çok çalıştım, tüm hayatımı hayallerimi ona göre kurdum. Hiç başaracağımı, onlarca ülkeyi göreceğimi, insanların hayatlarına dokunabileceğimi hayal bile etmemiştim. Yıllarca okumadığım gezi bloggerı, gitmediğim gezi buluşması kalmadı. Bir gün o büyülü dünyanın içinde bulunan şanslılardan olduğunuz zaman, geriye donup hayatınıza kattıklarına baktığınızda, derya deniz değişmiş yeni bir insan ile karşılaşıyorsunuz. 


Seyahat ettikçe kendinde gördüğün değişimler neler oldu? 


Asla medeni cesareti olmayan, topluluk önünde konuşamayan, önyargıları sabit ve yetiştiği kültür kadar olan bir insanken, “ufku açmanın” ne kadar anlamlı olduğunu geriye donup baktığımda çok daha iyi anlıyorum. Her yeni ülke, sırt çantanı aldığında yollarla kaldığın her yeni yalnızlık, dünyanın sınırlarını daha da genişletiyor, tüm okudukların, izlediklerin, dinlediklerin hayattan daha fazla zevk almanı sağlayabiliyor. Hayatlarının en güzel dönemlerini insanlar kendileri yaratıyor, geriye dönüp pişman olmamak için bulundukları rutin kolay gelse de gerçek bellidir: o ilk adım. 


RÖ PORTAJ | Bestami Kose 


Radikal bir değişim için o eşikten ilk adımı atan her zaman kazanacaktır. 


Olmazsa olmaz seyahat eşyaların neler? Seyahat severlere tavsiyelerin var mı? 


Çakı, su geçirmez küçük cüzdan vb. şeyleri çok önemsiyorum. Çantamı 5 kilodan fazla asla almamaya çalışırım, genelde de öyle olur. Hacmi küçük tulumsuz asla yola çıkmam. Çoğu gezgin bilir ki çantadakilerin yarısı kullanılmaz. 


Ülkemizde seyahat etmek uzun zaman sonra ciddi manada moda oldu. Fakat bu popüler kültür, ülkemizde ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor. İnsanlar artık başkasının gezmesinden rahatsız olmaya başladı. Altında hep bir şeyler arama- ya, hevesler kırılmaya başlandı. Çoğu konuda da olduğu gibi aslında saf ve özgün bir güzellik olan seyahatte de fikirlere tahammül kalmadı. Yola çıkmak, metropolde yok olmanın rutinliğinden uzaklaşmaktır, bir anlamda ne kadar küçük olduğunu fark etmektir. Kibre dönüşebilecek egodan uzaklaşmak, gezginliğin adımlarından biridir. Giderek rüküşleşen bir yaşamı terbiye etmek, inandığın bütün sınırlardan atlaya zıplaya geçmek ve bir bakıma kendi yaşadığın kültüre bile direnmektir. İnsanlar hayalleri için artık sadık bahanelerinin faydasız olduğunu anlamalı. 


Seni en çok etkileyen yer veya yerler neresi oldu? 


Tibet... 


Hayatımda modern dünya ile bağlantılı olup da bir inanca bu kadar bağlı ve sevimli bir toplum görmedim diyebilirim. Tibet kültürünü ve ülkenin sosyolojik yapısı hayatımda göremeyeceğim kadar ilginçti diyebilirim. Acıdan mutluluk duymak ve herkese karşı her zaman yeterince güler yüzlü kalabilmek Tibet halkı için zor olmalı! 


Patagonya da beni çok etkileyen yerlerden... Şu gözlerin gördüğü en güzel dağlar, kuşlar ve yaşanabilir şehirler bu bölgedeydi. Hakkında sayfalarca anı yazabilirim. 


Bir de İran... Dünyanın en yardımsever insanları burada bulunuyor diyebilirim. 
Türkiye'nin artık kaybolan ünlü “misafirperverliği” tam olarak İran'ı anlatan kelime. Entelektüel düzeyleri de kıskandırıcı derecede iyi. İran'a gittiğim zaman 50 yıl geriye gidip, o hislerle yaşamak ve büyük önyargılarımı yıkmak unutulmazdı. İran bildiğimiz İran değil! 


Interrail Türkiye hangi amaçla kuruldu? Kimlere hitap ediyor? 


Interrail Turkiye 2013 yılında bir Facebook grubundan fazlası değildi aslında. 
Daha önce kamp yapmamış, seyahat edemeyeceğini düşünen, Avrupa'ya ya da dünyanın farklı lokasyonlarına gitme hayali olan insanları buluşturan bir sosyal 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medya oluşumuydu. İnsanlar yurtdışına gitmenin aslında o kadar zor olmadığını gördükçe cesaretleri artırmaya başladı. 


Özellikle o zamanlar çok kullanılmayan Instagram'dan önce Facebook bu konuda ciddi faydalıydı. Facebook grubumuz, yola çıkmak isteyen, kendi ile aynı düşünen, aynı hayalleri kuran insanları birleştirdi, sosyalleştirdi diyebilirim. 2018 yılında da Facebook tarafından Türkiye'nin en başarılı Facebook sayfası olarak Londra ya davet edildik. 


> b, 
Bende dahil hayatında hiçbir zaman açıp haritada Roma, Hindistan, Kamboçya gibi ülkelerin yerlerine bakmamış, oraya gidebileceğini hayal etmemiş insanlarla, oradan örnekler, hikayeler, fotoğraflar, tehlikeli anlar paylaşıldıkça, insanlara etkilenmeye başladı. O zamanlar Interrail ile seyahat eden insanların yoğun yoğunlaştığı bir grupken, şu an Antarktika'dan, Sibirya'dan ya da dünyanın herhangi bir yerinden, bir bileklik ile selamlaşmış, tanışmış insanların postlarını grupta görebiliyoruz. 


Interrail Türkiye, hayali başka kültürleri görmek, hayatında anı biriktirmek isteyen herkese hitap edebiliyor. Etkinliklerde de görüldüğü gibi çocuklarıyla gelen onlarca aile ile birlikte, üniversite öğrencisi ağırlıklı diyebiliriz. Bizim için Interrail Türkiye; hayatının en güzel çağlarını gergin bir ortamda geçiren, aslında çiçek çocukluğunu yaşaması gereken insanlara bu huzursuz ortamdan daha farklı, güzel kültürler olduğunu gösteren bir seyahat okulu. 


“İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nda dediği gibi: “Dünyaya şahit olmanın yolu maceranın kendisinden başka bir şey değildi. Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük bir nimetti. 
Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk, bu dünyanın şahidi olmaktı.” 


Aslından klasik seyahatten bir farkı yok. 
Otostopçu, motosikletli, bisikletli, turist-gezgin ayrımını yapan - yapmayan herkesin bulunduğu bir sosyal medya grubuyuz. Bahsettiğim gibi Interrail'den bağımsız olsa da tren ile seyahatin kendine has özellikleri vardır. 


Interrail, bir kişinin, kendi belirlediği tarihlerde, yaş sınırı bulunmaksızın, Avrupa'da ikinci sınıf trenleri ucuz bir şekilde kullanarak, tüm Avrupa ülkelerini gezebilmesini sağlayan bilet türüdür. Diğerlerinden farkı, bunun sadece Interrail ile mümkün olabilmesi. 


2014" ten beri sürekli kamplar yapıyoruz. Hepsi festival havasında geçiyordu. 
2017'de Fethiye'de ilk Gezgin Fest'i yapmıştık, Sarıyer ise ikincisi oldu. Yıllarca kamp festivallere giden insanlar olarak, diğer festivallerde gördüğümüz sorunlardan tamamen uzak, farklı bir iş yapmak istedik. Başladığımız noktadan farklı, büyük bir iş çıktı ortaya. Türkiye'ye gelmiş ilk, sahneden tutun da atölyelere kadar farklı bir işti. 50 bine yakın katılımcı vardı. 
Klasik festival hatalarını yapmamaya çok çalışsak da tuvalet, duş gibi altyapısal sorunlardan yeni şeyler öğrenerek çıktık. 


Doğu'da ilk defa yapılacak Gezgin Fest Van ise duygusal olarak bizi o coğrafyaya bağlayan tarihi bir iş olacak. 7-9 Eylül” de İranlı, Ermeni, Azeri, Kürt, Türk buluşması olacak. Tüm okuyucuları da davet etmek isteriz. 


Kamp alanların korunması, kamp alanlarının kitlesel hareketlerle teşvik edilmesi ve özellikle halkın mangaldan ya da piknikten farklı bir kamp dünyasına teşviki üzerine planlarım var. Ve bundan bağımsız “Interrail Köyü” hayalim bu topraklarda en çok istediğim şey! 


Benim için “Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?” klişesinin en önemli noktasıydı yolda okumak fikri. Yolda öğrenmek 


A 


zorunda kalıyorsunuz. İnsana saygıyı, gereksiz nefreti ve sevginin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim bir dönemde tanıştığım Uzun İhsan Efendi (İhsan Oktay Anar'ın kitaplarından bir karakter) ile bitirmek isterim: 


“Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor, bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. 
Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve sefadan, lezzet ve şehvetten bir alem kurup, keder ve ıstırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı.” 


Tüm gezginleri sevgiyle selamlıyorum. 
Lütfen geç kalmayın. İnsan, hayatındaki o acı veren büyük boşlukları başka kültürlerin sarılmasıyla tedavi ediyor! 
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Panoramik fotoğraf, neredeyse hepimizin bildiği gibi birden fazla fotoğrafın birleştirilerek oluşturulduğu ve böylece çok geniş açılarda görüntülenebilen bir fotoğraf türüdür. Artık çoğu akıllı telefonda da mevcut olan bu özelliği belki çoğumuz denedik, pratik olarak biliyoruz ama fotoğraf makinesi ile panoramik fotoğraf çekimi yapmak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. 


Yazı ve Fotoğraflar: Mehmet Çeliksan 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Etimolojik olarak panorama kelimesinin incelemesi yapıldığın- da, kelime kökünün Yunanca'dan geldiği görülmektedir. Yunanca “PAN” (mâv) bütün-tam ve "HORAMA" (Opaya) bakış-görüş sözcüklerinden türetilmiştir. Panoramik fotoğraf başlı başına bit teknik üslup olmasının yanı sıra seyahat, manzara, şehir, tanıtım fotoğrafçılığı, mimari fotoğraf gibi birçok fotoğrafçılık alanının içinde kendine yer bulabilmektedir. 


Günümüzde sayısal teknikler sayesinde bilgisayarlarla panoramik fotoğrafları çok kolay oluşturabiliyoruz. Hatta bazı yeni nesil aynasız fotoğraf makineleri bilgisayara ihtiyaç duymadan, içlerindeki yazılımlar ile panoramik birleşirmeleri yapabilmekteler. 


HEME EE 


Kusursuz panoramik fotoğrafları oluştururken... 


Kusursuz panoramik fotoğraflar elde etmek için dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar vardır. Doğru ekipman ve açı seçimi bunların başında gelmektedir. 


Panoramik fotoğraf çekmeye başlarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey, yaptığımız çekim süresince fotoğraf makinemizin dönüş hareketinin ufuk çizgisine paralel olmasıdır. Bunun için kullanacağımız bir tripod (üçayak) işimizi çok kolaylaştıracaktır. Seçtiğimiz tripodun fotoğraf makinemizin ağırlığı ile uyumlu olacak bir tripod olması çok önemlidir. Bu ağırlık uyumu hem fotoğraf makinemizin güvenliğini sağlar hem de pan hareketi sırasında istenmeyen titremeler ya da tilt kaymalarını engelleyerek yazılımda birleştirmede yaşayacağımız sorunları diskalifiye eder. 


Tripod 


Panoramik çekimlerde en önemli sorunlardan biri pan hareketi yapılırken eksen kaymasının yaşanmasıdır. 
Büyük alanlarda olmasa da dar alanda yapılan panoramik fotoğraflarda eksen kayması sorun yaratır. Bu yüzden özel panoramik çekim tripodları mevcuttur. 


Yükseklik — Genişlik 
Oranı 


Tripod ile çekimimizi güve- ne aldıktan sonra esas soru birleştirme için kaç adet fotoğraf çekeceğimizdir. Bu sorunun cevabı objektifimizin açısıyla ilgilidir. Fakat bu konuda özellikle hatırlamamız gereken bir kural vardır: Panoramik Oo fotoğraflarda 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yükseklik ve genişlik oranı arttıkça, panorama ince uzun bir hal almaya başlar. Bu da izlemesi, yayınlaması ve baskı alınması sürecinde zorluk çıkaran ve istenmeyen bir durumdur. Panorama oluştururken, fotoğrafın genişliğinin yüksekliğinin dört katını geçmemesine dikkat edersek elimizde güzel bir panorama olacaktır. Bunun için de kesinlikle mümkün olan en geniş açıda çekimi yapmamız ve fotoğraf makinemizi dikey kadrajda tutmamız gerekmektedir. 


Objektifin Görüş Açısı 


Fotoğraf makinemizle çekim yaparken çekmemiz gereken fotoğraf sayısını belirlemeden önce nasıl bir panoramik fotoğraf oluşturacağımızı belirlememiz gerekir. Eğer tam döngülü bir çekim yapacaksak, yani 360 dereceyse, toplam dönüş açımızı objektifimizin görüş açısına bölmemiz gerekmektedir. Mesela 12mm bir lens kullanıyorsak onun görüş açısı 90 derecedir. 
360/90 işlemini yaptığımızda 4 karenin bize yeteceği ortaya çıkmaktadır. Burada püf noktamız en eksik ne de fazla fotoğraf çekmemektir çünkü her iki durumda da oluşacak görüntü istediğimiz gibi sonuçlanmaz. Objektiflerin görüş açıları için tablo- dan faydalanabilirsiniz. 
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Fotoğraf makinemizi dikey kadrajda tutacağımız için odak uzaklığımızın denk geldiği kırmızı alandaki açıyla bu işlemi yapmalıyız. 180 derecelik bir yarım döngüsel panoramayı 24mm lensimiz ile çekeceksek 180/5 yaklaşık 3,39 çıkmaktadır. Bu tür durumlarda daima yukarı yuvarlama yapmalıyız. 


Çekim Formatı 


Fotoğraflarımızı panorama için çekmeden önce hatırlamamız gereken önemli bir durum da çekim formatıdır. Bazı durumlarda dış mekan çekimlerinde gökyüzü fazla pozlanabilir ya da bazı noktalar karanlıkta kalır. İç mekan çekimlerinde ise dışarıdan doğrudan ışık alan bir pencere varsa bu sefer de istenmeyen ışık patlamaları olacaktır. Fotoğraf makinemizin ışık ölçüm sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun bu tür durumlarda hata yapmaya meyillidir. O yüzden bu tür durumlarda RAW formatlar- da çekim yapmamız gerekecektir. Bu sayede daha sonra RAW/'ı dönüştürebileceğiz. 


Işık dengesizliklerinde bir diğer çözüm de HDR tekniğidir. Bunun için fotoğraf makinenizde mevcutsa BKT sıralama özelliği 


ile * ve — pozlama yapabilirsiniz. Eğer sizler de benim kullandığım gibi Olympus OMD sistem kullanıyorsanız, çekim sırasında HDR'yi fotoğraf makinesinde *5 -5 pozlandırarak yapabilirsiniz ya da BKT özelliği ile çekim yaparak bunu sonra kendiniz yazı- 


lım ile birleştirebilirsiniz. 


Fotoğraf Birleştirme Yazılımları 


Yazılım konusunda ise bol miktarda seçeneğimiz mevcut. 
Adobe Photoshop gibi profesyonel bir yazılımın yanı sıra ptgui, 3dvista gibi yazılımları da tercih edebilirsiniz. 


Adobe Photoshop üzerinden birleştirmeyi yapmak için File - Automate - Photomerge seçeneğini kullanabilirsiniz. 


Polar Panorama Nedir? 


Sayısal panoramik fotoğraf üretimi sayesinde farklı estetik panoramalar da üretebilmemiz mümkündür. Bunlarda en popüler olanların biri polar panoramalardır. 


Polar panoramaları üretmek için öncelikle mutlaka 360 derece tam döngülü bir panoramaya ihtiyacımız vardır. Özellikle dış mekan çekimlerde görsel olarak güzel olacağı gibi iç mekan çekimlerde de optik illüzyonlar ya da çiçek dürbünlerini anımsatan yanılsamalar yaratabilirler. 


Adobe Photoshop yazılımı ile bu şekilde bir polar panorama üretmek için öncelikle çekip birleştirdiğimiz panoramik fotoğrafımızı Image - Image Size menüsünden en X boy oranını kilit üzerinden kaldırarak kare olacak şekilde ayarlamamız gerekmektedir. Daha sonra (Image - Image Rotation - 180 komutu ile çevirdiğimiz fotoğrafımız, en son Filter - Distort - Polar Cordinates seçeneği ile istediğimiz polar panorama haline gelecektir. 
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Fotoğraf makinelerimizle gerek kendi erindeki yazılım, gerek bilgisayar desyazılımlar sayesinde panoramaları- 


ıtelefonlarımızla da liyoruz. Telefonure indireceğimiz elde edebiliyo- 


iş hatası yapmamak 
) e dikey panorama çekmek için farklı ekipmanlar kullanmaktalar. Genelde videografi için kullanılsalar da fotoğraf makinenizin görüş açısına göre dönüşünü kendi ayarlayarak çektiği fotoğrafları, kendi yazılımı ile birleştirerek sunmaktalar. 
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Yazı: Nuri ÇORBACIOĞLU (AFIAP) Fotoğraflar: İzzet KERİBAR 
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MAKALE | Kompozisyon 


“ir . 


yi bir fotoğraf çekmek için uygun yer, uygun bakış açısı ve doğru objektif seçimi kadar, fotoğrafımızda oluşturduğumuz kompozisyon da önemlidir. Çektiğimiz fotoğrafları etkili kılabilmek için sistemli ve düzenli bir şema yakalamamız gerekir. 


Şema Kullanımı 


Kompozisyon veya şema, görüntü alanındaki nesnelerin genel estetik kurallarına bağlı kalarak yerleştirilmesidir, yani bir nevi düzenlemedir. Bu düzenleme- nin rahat algılanabilir şekilde yapılması önemlidir. Bu nedenle izleyicinin daha evvel beyninde yer edinmiş belli düzenleri kullanmak anlaşılabilmeyi kolaylaştırır. 
Üçgen, dörtgen, daire gibi şekiller, S, X, /, T#Z,N,Lgibi şekiller kompozisyonlarda sık kullanılan şekillerdir. 


İlgi Merkezi 


Kompozisyon oluştururken dikkat edil- 


. —- 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mesi gereken bir diğer husus ise ilgi merkezidir. İlgi merkezi, seçilen çerçevenin içinde ilk kez dikkati çeken noktadır. Bu da mesaj vermek istediğimiz konunun, fotoğrafın en can alıcı bölüme yerleştirilmesi demektir. Etkili bir görüntü elde edebilmek için kritik an, bakış yönü, bakış yüksekliği, bakış uzaklığı, belirginlik ögesi ve zamanlama önemlidir. 


Bir kompozisyon elde etmek istediğimiz zaman dikkat etmemiz gereken bazı ana başlıklar vardır. Altın kesim kuralı, çerçeve kullanımı, ufuk çizgisi, belirginlik, yalınlık, derinlik bunlardan sadece birkaçıdır. 


Altın Kesim Kuralı 


Kısa kısa değinecek olursak, altın kesim kuralı fotoğrafçının fotoğraf karesi üzerine yatay ve dikey olarak eşit aralıklı, hayali çizgiler çizmesiyle oluşur. Görüntü düzlemini hem yatayda hem de dikeyde üç eşit parçaya bölecek olursak, birbirini 


kesen doğruların kesişme noktaları, ilgimerkezlerini yerleştirebileceğimiz en uygun noktalardır. 


Çerçeveleme 


Diğer bir husus olarak, izleyicinin gözünü yönlendirmek için çerçeve kullanmak etkili bir yoldur. Çerçeveler, gözü nereye bakacağı konusunda yönlendirir. Kameranın kendi çerçevesinin bu işi göreceğini kabul etmek de olasıdır ancak aynı etkiyi yaratması zordur. Bir fotoğraf kompozisyonu oluştururken, çevredeki bir nesneyi çerçeve olarak kullanmak hem konuyu doğal çevresiyle gösterir hem de izleyici gözünün bu çerçeve dışına çıkmasını önler. Köprüler, kemerler, kapılar, pencereler ve hatta ağaç dalları iyi birer çerçeve oluşturabilirler. 


Ufuk Çizgisi 


Manzara, doğa veya sadece dış mekan 


fotoğrafı çekmeyi seven insanların en çok karşılaştığı sorulardan birisi ufuk çizgisini nereye alması gerektiğidir. Genel olarak çerçevenin 2/3'lük bir bölümü gökyüzü veya kara (ya da deniz) parçası ile doldurulur. Bu oran ise daha çok hangi bölümün önemli olduğuna bağlıdır. Anlatılmak istenen konu ön plandaysa kara (ya da deniz) parçasına daha çok yer verilmelidir veya güzel bulutlarla kaplı bir gökyüzünü vurgulamak istiyorsak ağırlığı gökyüzüne vermemiz daha uygun olur. 
Çok fazla yansıması olan deniz veya göl fotoğrafları hariç, ufuk çizgisini ortaya getirmek fotoğrafa durağanlık katacaktır. 


Yalınlık 


Tanımlanması kolay olsa da uygulanmarsı oldukça zor olan bir diğer kavramımız, fotoğrafta ve kompozisyonda yalınlıktır. 
Yalınlık herhangi bir objenin bir fon önünde görüntülenmesi olabileceği gibi, söz 


konusu fonun herhangi bir obje olmadan tek başına görüntülenmesi de yalınlık olarak tanımlanabilir. Kısaca “karmaşık olmayan yapıdaki fotoğraflar yalındır” diyebiliriz. Uçsuz bucaksız bir gökyüzünde tek başına süzülen bir martı, yemyeşil otlarla kaplı bir tarlada tek bir çiçek ya da dingin bir denizde yol alan bir tekne, yalın kompozisyonlardır. 


Derinlik 


Bir fotoğrafa baktığımızda kimi ögelerin yakında, kimilerinin ise daha uzakta olduğunu anlayabiliyorsak, bu fotoğrafta derinlik vardır. Işığın yönü, net alan derinliği ve perspektif gibi özelliklere dikkat ederek fotoğrafa derinlik duygusu verebiliriz. 
Birbirinden tamamen farklı yaklaşımlarla üçüncü boyutu fotoğrafınıza katabilirsiniz. Hangisini seçersek seçelim, kompozisyonumuza üçüncü boyutu kazandırmak etkili fotoğraflar elde etmek için 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oldukça önemlidir. 


Perspektifi açıklamak gerekirse, bize yakın olan objelerin büyük, uzak olan objelerin ise giderek daha küçük görünmesi etkisidir. Fotoğraflar da uzaklığı ya da derinliği anlatabilmek için perspektiften yararlanır. Özellikle geniş açılı objektiflerin perspektifi abartma etkisi, yani yakındakileri daha yakında, uzaktakileri ise daha uzakta gösterme yeteneği vardır. Öte yandan uzun odaklı tele objektifler ise perspektif etkiyi ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir. Tele objektifler ile uzaktan çekilen görüntülerde, konu ile arka plan arasında sanki hiçbir uzaklık yokmuş gibi algılanır. Bu etkiye “perspektif yığılma” etkisi denir. Örneğin tele objektifle çekilen bir gün batımı fotoğrafında, ufuk çizgisi üzerinde yer alan yapılar ile aslında çok uzakta olan güneş arasında hiçbir uzaklık yok gibidir. 


MAKALE Kompozisyon 


-OTOKRILIK. Sizden Gelenler 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FOTOĞRAFLARINIZI DEĞERLENDİRİYORUĞ, 


Yorumlayan: Nuri Çorbacıoğlu (©nuricorbacioglu 


“Sizden Gelenler” bölümünde okuyucularımızdan gelen fotoğraflar hakkında profesyonel fotoğrafçılarımızın yaptığı yorumlara yer veriyoruz. Yorum almak istediğiniz fotoğraflarınızı info(dgezginfoto.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 


Büşra AKKAŞ 


Sevgili Büşra, bilindik renkli Kapadokya fotoğraflarından farklı olarak bize siyah beyaz bir fotoğrafla ulaşmışsınız. Elinize sağlık. 
Dikkat çekici bir fotoğraf olmuş. Kısık diyafram ile güneşe yıldız filtresi etkisi vermiş olmanız da fotoğrafınızı farklı ve etkili kılmış, tebrik ederim. Sadece leke dağılımı ne yazık ki sağ tarafta biraz yoğun olmuş, belki biraz sol taraftan kesilerek fotoğraf kare format ile daha dengeli bir hale getirilebilir. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 
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Mertcan İÇKİN 


Sevgili Mertcan, içimizi serinleten ve huzura davet eden etkili bir fotoğraf ile bize ulaşmışsınız elinize sağlık, tebrik ederim. Sonbaharın renkleri ve kıvamında pozlama ile yansımanın etkisi, fotoğrafı alıp büyülü bir atmosfere dönüştürmüş, çok beğendim. 
Belki kadrajın sağ üst köşesindeki tahta parçası çekimden önce oradan kaldırılabilirdi, böylelikle dikkat dağıtmamış olurdu. Onun 


dışında genel anlamda başarılı bir fotoğraf ortaya koşmuşsunuz. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 


Rabia GÜVEN 


Sevgili Rabia, ilk görüşte kendine baktıran bir fotoğraf olmuş, tebrik ederim. Güzel bir gün batımı, etkili bulutlar ve ay, güzel bir fotoğraf için her şey var. Siz bir de üzerine tam kritik anda uçağı çekmişsiniz bu da fotoğrafın etkisini katlamış. Yerleşimler oldukça dengeli olmuş. Eksik diyebileceğim bir nokta gözüme çarpmıyor. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. 


Hürmet ve muhabbetlerimle. 
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Tolga ZIPLAR 

Sevgili Tolga, güzel bir gün batımı fotoğrafı ile bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Doğru pozlanmış bir siluet fotoğrafı olmuş. 
Ayrıca siluetlerin formunun belli olması ve her ikisinin de açık ton olan suyun üzerine yerleştirilmesi titizliğinizi gösteriyor, tebrik ederim. Kritik anda tam kıvamında olmuş. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 


-OTOKRILIK. Sizden Gelenler 
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Çağla METOĞLU 


Sevgili Çağla, siyah beyaz, dramatik gücü ve kompozisyonu etkili bir fotoğrafla bize ulaşmışsın. Eline sağlık, teşekkür ederiz. Siyah beyaz tercihin kesinlikle doğru bir karar olmuş, ışığın çok az olduğu veya aksine çok sert olduğu durumlarda siyah beyaz tercihi çoğu zaman etkili fotoğraflar ortaya çıkaracaktır. Sizin fotoğrafınız da böyle olmuş, yalnız fotoğraf çok gri tonlarda kalmış, siyah ve beyazların daha belirgin olmasını tercih edebilirsin. Biraz kontrast, lekelerin daha belirgin olmasına destek olacaktır. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 
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Yılmaz NİZAM 


Sevgili Yılmaz, kartpostal tadında bir fotoğraf ile bize ulaşmışsınız, tebrik ederim. Her şey yerli yerinde. Güzel bir ışık fotoğrafı, objeler yerli yerinde, bir de iki tane yunus fotoğrafın gücüne güç katmış. Tonlama oldukça dikkat çekici. Başarılarınızın devamını dilerim. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 


Yasemin AKIN 


Sevgili Yasemin, Anadolu'dan güzel bir kırsal yaşam fotoğrafı ile bize ulaşmışsınız, tebrik ederim. Başrol öğesi olan keçinin yeri ve duruşu çok doğru fotoğraflanmış. Belki evin çatısından sonra olan gökyüzü fotoğrafa daha çok katılabilirdi, böylelikle fotoğrafınızın hem renk kontrastı artardı hem de derinlik hissi güçlenirdi. Düz fon olan duvar üçüncü boyut hissini çok fazla vermiyor çünkü. Bir de keçinin olduğu bölümü biraz açmışsınız ama duvardaki renk değişimi dikkat dağıtıyor. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 
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Yılmaz NİZAM 


Sevgili Yılmaz, aksiyonu güçlü bir fotoğrafla ulaşmışsınız bize, tebrik ederim. 
Heyecanlı bir fotoğraf olmuş. Turuncu ve mavinin renk kontrastı fotoğrafı çok güzel kılmış. Yüksek enstantane değeri ile kritik anı oldukça net yakalamışsınız, çok doğru bir değer olmuş. Diğer taraftan havada uçuşan net su damlaları da aksiyonu iyice güçlendirmiş. Öndeki lekenin diğerlerinden ayrık olması da titiz bir an olmuş. Çok beğendim. Yeni fotoğraflarınızı her zaman bekliyoruz. Hürmet ve muhabbetlerimle... 


Yazı ve Fotoğraflar: Cem SARVAN 


Yer Orsa. İsveç'in kuzeyindeki en büyük doğal hayvan koruma parkı. Parkın içinde çeşitli hayvanlar var ama benim için bir hayvan var ki hepsinin ötesinde bir 


özelliğe sahip. 


Amur - Sibirya Kaplanı. Dünyada sayıları hızla tükenmekte olan bu türden iki tanesi de yıllar önce parka getirilmiş. 


Hava çok soğuk. -15'in altında ve rüzgârlı. Elimde kameram bir köşede bekliyorum, acaba görebilir miyim umuduyla... Canon 60D, parmaklarım deklanşörde, elimi yavaş yavaş hareket esnekliğini yitirircesine etkileyen bir soğukta bekliyorum. Gelir mi, nereden gelir, nasıl gelir bu koskocaman alanda. Daha önceden İsveçli arkadaşlarımla konuşurken kendilerinin hiç göremediklerini de öğrendiğimden ümidimi de fazla korumamaya çalışıyorum. Makine ayarlarını F8'de ve pozlamayı birkaç değer üstte tutmama rağmen, bir taraftan da koşarak gelecek bir hayvana karşı nasıl değerleri değiştirebileceğimi düşünüyorum. 


Ve o an. Ağaçların arasından bana doğru gelen büyüleyici kahverengi çizgilerin göründüğü an. Soluğum kesiliyor, yavaşça ses çıkarmaksızın basıyorum deklanşöre. Bir tane daha, bir tane daha. İçimden “İn daha aşağıya in hadi” derken bana bakıyor ve göz göze geliyoruz. Objektif 18- 200, yaklaştırıyorum o asil bakışa ve perde! Ellerim bile o sımsıcak bakışla ısınıyor adeta... 
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Yazı ve Fotoğraflar: Sevgin Akış Roney 


İtalya denince genel olarak aklımıza gelen Roma, Napoli, Floransa ve Venedik gibi tarihi eserlerle dolu, kalabalık turistik şehirlerdir. Oysa İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve bizim ülkemizde pek fazla bilinmeyen Dolomitler, insana buzur veren cennet gibi doğasıyla farklı bir coğrafya. Benim Alp Dağları'nın bir uzantısı olan Dolomitler'i keşfetmem, eşim Patrick sayesinde oldu. Küçük bir grup olarak yıllardır ber yaz yaptıkları bir haftalık felsefe toplantıları için seçtikleri yer olan Dolomitler'e geçen yıl ben de gittim. O kadar sevdim ki bu yaz tekrar gittim. 


Önce Dolomit Dağları'nın bulunduğu © Rescieasa Güney Tirol bölgesinin ilginç tarihinden kısaca söz etmek istiyorum. Avrupa'nın çatısı sayılan Alpler bölgesinde binlerce yıllık bir yerleşim merkezi olan Tirol, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından imzalanan bir anlaşma ile ikiye bölünmüş. 
Yapılan anlaşmayla Avusturya — Macaristan İmparatorluğu'nun haritası değişirken, Kuzey ve Doğu Tirol toprakları Avusturya'da kalmış, İtalyanların Alto Adige dedikleri Güney Tirol, (Trentino bölgesi ile birlikte) İtalya'ya geçmiş. Avusturya'da kalan kısım günümüzde Tirol adıyla bilinen bir eyalet ve merkezi Innsbruck. İtalya'da özerk bir bölge olan Güney Tirol'ün 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merkezi ise İtalyanca'da Bolzano, Almanca'da Bozen denilen şehir. Zaten bölgede dikkatimi ilk çeken, her yerin hem İtalyanca hem de Almanca iki adı olmasıydı. 


2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Dolomit Dağları adını bir çeşit volkanik kaya oluşumu olan “dolomit” taşından almış. Çok geniş bir alana yayılmış bölgedeki milli parklar, irili ufaklı göller, dağların eteklerindeki minik köyler, yemyeşil ve derin vadiler gerçekten insanın başını döndüren bir manzara oluşturuyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölge kışın kayak, yazın ise doğa sporlarından hoşlananların merkezi. Ayrıca şifalı suları nedeniyle termal/spa turizmine de ev sahipliği yapıyor. 


Otelimiz bölgenin popüler vadilerinden biri olan Gardena Vadisi'nin (Val Gardena) içinde, Pinei Geçidi (Passo Pinei / Panider Sattel) denilen bir yerdeydi. Vadide bulunan çok sayıda küçük otel gibi, yeşillikler içinde insana huzur veren bir mekân. Dolayısıyla benim Dolomitler deneyimim Gardena Vadisi ile sınırlı, ancak kaldığımız yerin Bolzano'ya yakın olması ve vadideki sevimli köyler nedeniyle çok keyifliydi. 


Passo Pinei'ye ilk gidişimizde Münih Havaalanı'nda buluştuğumuz arkadaşlarımızla birlikte araba kiraladık. Alman- ya'dan Avusturya'ya geçtik ve Bolzano'nun 60 km kuzeyinde bulunan 1,372 metre yükseklikteki Brennero / Brenner Geçidi'nden ilerleyerek Gardena Vadisi'ne aye 


Ortisei 


Rescicasa 


Rescicasa 


, 
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Rescicasa 


SEYAHAT | Dolomitler 


Alpe di Sittsi 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girdik. Otele yerleştikten sonra vadide ilk gittiğim köy 1,060 metrede konumlanmış Castelrotto / Kastelruth oldu. Alpe di Siusi / Seiser Alm diye anılan platoya çok yakın olduğu için kışın kayak, yazın ise “trekking” veya “hiking” yapmak isteyenlerin tercih ettiği köyde birbirinden şık minik dükkânlar, restoranlar ve oteller var. 
Sokaklarda avare avare dolaşıp fotoğraf çektikten sonra, Alpe di Siusi'de günübirlik yürüyüş yapmayı bir başka güne bırakıp, otele döndüm. 


İki gün sonra, 1,680 ile 2,350 metre arasına yayılmış 57 kilometrekarelik genişliğiyle Avrupa'nın en geniş platosu olduğu söylenen Alpe di Siusi'ye gitmek için yine Castelrotto'daydım. Oradan bindiğim otobüsle 1,850 metre yükseklikteki bir kayak merkezi olan Compaccio / Compatsch'e doğru yola koyuldum. Yol boyunca manzara enfesti! Uzun bir yürüyüş yaparak Saltria diye bir mevkiye kadar gidip döndüm. İnişli çıkışlı yolda gördüğüm bisikletçilere (bisikletle asla yokuş çıkamayan biri olarak) imrenerek baktım! 


Seceda 


Gardena Vadisi'ndeki en büyük köy olan Ortisei / St. Ulrich'in deniz seviyesinden yüksekliği 1,236 metre ve önemli bir kayak merkezi. Vadide çok yaygın olan ahşap oymacılığının en güzel örneklerini bulabileceğiniz dükkânları, alışverişi sevenlere tavsiye ederim. Benim için evlerin pencerelerinden ve balkonlarından rengârenk çiçeklerin sarktığı sokaklarda dolaşıp fotoğraf çekmek daha cazipti. 
Vitrinlere bakmayı da ihmâl etmedim elbette! 


Patrick'in felsefe grubunun üyeleri hafta içinde bir günü “hiking”e ayırıyorlar. Dolayısıyla onlarla birlikte iki kez “hiking” yapma fırsatım oldu. İlkinde Ortisei'den fünikülerle 2,103 metre yüksekliğinde- ki Rescieasa / Raschötz Dağı'na çıktık. 
Zirvedeki yürüyüşümüz sırasında hava zaman zaman kapalı ve sisliydi. İnanılmaz güzellikteki manzaranın içinde oturmuş geviş getiren inekler, otlanan atlar sisin içinde sanki bir Fellini filmine dekor oluşturuyordu. Öğle yemeği için mola vereceğimiz Brogles Hütte'ye yaklaşırken yağmur başladı. Almanca'da kulübe anlamına gelen “hütte”ler bizim gibi yürüyüşçülere (ve elbette kışın kayanlara) yeme-içme olanağı sunan küçük mekânlar. 
Taş ve tahta ağırlıklı mimarileri ve kiremitten yapılmış çatılarıyla doğayla gayet uyumlular. Yemekten sonra hava açtı. Biz de başlangıç yaptığımız noktaya dönüp, yine fünikülere binerek Ortisei'ye döndük. 


Venedik'ten trenle Bolzano'ya gidip, oradan otobüsle dağlarda kıvrıla kıvrıla giden yoldan Passo Pinei'deki otelimize vardığımız bu yaz, grupla birlikte ikinci “hiking”imi yaptım. Başlangıç noktamız 


Ortisei 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yine Ortisei idi. Bu seferki hedefimiz olan 2,518 metre yükseklikteki Seceda Dağı'na iki ayrı fünikülere binerek çıktık. 
İlkinden farklı ama yine harika bir manzarayı hayranlıkla seyrederek yürüyüşümüze başladık. Hava açıktı. Yolda gördüğümüz güzel gözlü eşeklerin fotoğrafını çekerken, bir yandan da böyle bir doğada özgürce dolaştıkları için ne kadar şanslı olduklarını düşündüm. Öğle yemeği için gittiğimiz Regensburger Hütte'de otururken yağmur başladı. Güneş tekrar yüzünü gösterince yolumuza devam edip Gardena Vadisi'ndeki başka bir köy olan 1,428 metre rakımlı S. Cristina / St. Christina'ya indik. 

Şimdi biraz da yazımın başında adı geçen, Güney Tirol'ün merkezi olan Bolzano / Bozen'den söz edeyim. İtalya'nın yaşam 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kalitesi en yüksek şehirlerinden biri olan Bolzano, iki nehrin (Isarco / Eisak ve Talvera / Talfer) kesiştiği bir alanda yer alıyor. Etrafı dağlar ve göz alabildiğine uzanan üzüm bağlarıyla çevrili olan şehrin sokaklarında -bölgenin her yerinde olduğu gibi- hem İtalyanca hem de Almanca konuşuluyor. Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olan şehirde Ortaçağ'dan kalma şatolar ve kaleler var. İçlerinde en görkemlisi tepeden şehre bakan Roncolo / Runkelstein Kalesi. Ben, grup olarak gezdiğimiz Talvera Nehri'nin kıyısındaki minik Mareccio Kalesi'nin iç duvarlarını süsleyen freskleri çok beğendim. 
İtalyanlar'ın “centro historico” dedikleri şehrin tarihi bölgesinin merkezi, Bolzano Katedrali'ne de ev sahipliği yapan Walt- her Meydanı. Ben de her turist gibi şehri dolaşmaya bu meydandan başladım. 
İtalya'nın hemen her kentinde cumartesi günleri kurulan pazarı tesadüfen bulunca, balıklama içine daldım! Unutmadan ekleyeyim: Bolzano'nun Arkeoloji Müzesi, sergilenen buz adam “Ötzi” nedeniyle çok ünlü. 1991'de İtalya-Avusturya sınırındaki Ötzal Alpleri'nde bulunan, 5,300 yıl önce yaşamış bu adamın mumyasının özelliği, buzların içinde donarak kendiliğinden korunması imiş. 


Denizden yüksekliği 262 metre olan Bolzano'nun hemen yanı başında bulunan Renon / Ritten platosu ise kışın kayak, yazın doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin gözdesi olan bir başka cazibe merkezi. 
Bolzano'dan bindiğimiz fünikülerle üzüm bağlarının arasına serpiştirilmiş irili ufaklı 
17 köyden biri olan, 1,220 metre yükseklikteki Soprabolzano / Oberbozen'e kısa sürede çıktık. Biz yükseldikçe küçülen şehrin manzarasını izlemek çok hoştu. 
Vaktimiz olmadığı için yürüyüş yapamadık ama gayet leziz bir öğle yemeği yedik! 


Güney Tirol'deki en eski şehir olan Bres- 


run altında, her anın tadını çıkararak dolaştık. 


Dolomitler'den ayrılırken, içimden yükselen melodinin sözleri şöyleydi: “Gracias a la vida, gue me ha dado tanto!”, Mercedes:Sosa'ya Türkçe eşlik ettim: “Bana çok şey veren hayata 
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